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Redactioneel

Twee nummers terug stond er een oproep aan de lezers een nieuwe naam te 
bedenken voor dit blad - Gilde Utrecht Nieuws - omdat er verwarring alom is over 
de begrippen ‘nieuwsbrief’, Gilde Nieuws en Gilde Magazine Nederland. Er zijn 
nu enkele suggesties binnengekomen waarover de redactie zich heeft gebogen en 
waaruit een nieuwe naam is gekozen. Deze nieuwe naam zal vanaf de nieuwe 
jaargang op de omslag prijken. Het aftellen tot april 2024 is nu begonnen.
In dit nummer leest u over drie vrouwen van een zekere leeftijd, over lustra van 
vroeger, een museum in Maarssen en een creatieve stadgenoot. Voor het eerst 
is er een ingezonden brief te lezen, voorwaar een unicum in de geschiedenis van 
Gilde Utrecht Nieuws. Wellicht het begin van een nieuwe lezersactiviteit. De 
Oostkrant - huis-aan-huiskrant in Utrecht Oost - wordt in het zonnetje gezet in 
een interview met de hoofdredacteur.
De vorige puzzel inspireerde een inzender zelfs tot een muziekwandeling door 
Utrecht. In de nieuwe puzzel wordt aandacht gevraagd voor vier Utrechtse onder-
nemers. Tradities zijn een groot goed: dus ook nu een kerstverhaal ter afsluiting 
van dit jaar. 

                                                                                         Thom van Rossum
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‘Mag ik dan het oude vrouwtje hebben?’, 
vroeg mijn zoon. Hij was zijn kamer aan 
het opruimen en herinrichten. Dat doet 
hij uit zichzelf, ik weet dat dit wellicht 
wat ongeloofwaardig klinkt, maar het 
is echt waar. Hij ruimt soms zomaar 
uit zichzelf mijn hele keuken op, of een 
badkamerkastje. Maar alleen opruimen, 
schoonmaken doet hij dan weer niet. 
Helaas hebben mijn andere kinderen 
deze neiging helemaal niet… Enfin, hij 
kwam met allerlei spulletjes naar bene-
den die hij niet meer wilde hebben en 
stalde ze voor mijn neus uit. ‘Geef mij 
die glazen vogeltjes maar’, zei ik. ‘Dat is 
goed’, zei hij, ‘maar mag ik dan het oude 
vrouwtje hebben?’ ‘Ja hoor, jij mag het 
oude vrouwtje hebben, maar dat is géén 
oud vrouwtje! Dat is een uiltje.’ ‘Nee’, 
zei mijn zoon met grote stelligheid, ‘dat 
is een oud vrouwtje’ en hij verdween 
ermee naar boven. 
Het oude vrouwtje dat hij wilde hebben 
is het uiltje dat ik van het Gilde cadeau 
heb gekregen bij het dertigjarig bestaan 
in 2019. Nu staat het tussen een glazen 
ijscoupe en een roze glazen theelicht-
houder in de vorm van een dennenappel 
te shinen in zijn uitbundig ingerichte 
kamer.
De uil is het symbool in het logo van het 
Gilde, vandaar de keuze voor dit cadeau, 
dat alle aanwezige vrijwilligers na afloop 
van het lustrumfeest ontvingen. De uil 

is, neem ik aan, gekozen 
vanwege de associatie met 
wijsheid. Een uil is een 
nachtdier met zeer scherpe 
zintuigen en kan daar-
door dingen waarnemen 
die anderen niet kunnen 
zien of horen. Athena, de 
Griekse godin van de wijs-
heid, wordt altijd vergezeld 
door een uil. Deze uil is 
nog steeds terug te vinden 
op de Griekse munt van één 
euro. Bij de Romeinen heet ze Minerva 
en zij heeft ook een uil; de inmiddels 
beruchte uil van Minerva. 
Maar vanaf de middeleeuwen stond de 
uil juist voor domheid. In de verhalen 
over de schelm Tijl Uilenspiegel, hield 
Tijl de lezer een (uilen)spiegel voor 
waarin de mensheid haar eigen dwaas-
heid kon zien. Op schilderijen van de 
laatmiddeleeuwse (of vroeg renaissan-
cistische, het is maar hoe je het bekijkt) 
schilder Jeroen Bosch komen heel veel 
uilen voor. Vaak in combinatie met 
domme personages. Maar de uil staat in 
zijn schilderijen ook voor het gevaar van 
de altijd op de loer liggende duivel. De 
uil is het dier dat schuilt in de duister-
nis en het licht vreest; het symboliseert 
de macht van de duisternis. De uil werd 
ook gezien als de aankondiger van de 
dood (als het uiltje schreit is de dood 
niet meer wijd) en als metgezel van 
heksen en tovenaars (Harry Potter!). En 
dan is er nog het 17de-eeuwse gezegde: 
zo beschonken als een uil. Het is een 
vogel die kennelijk op vele manieren tot 
de verbeelding spreekt.
Hoewel elke uil zijn leven begon als uils-
kuiken, zien we uilen tegenwoordig toch 
vooral als wijs. Ze worden vaak afge-
beeld met een academische baret en/of 
bril, gezeten op een flinke stapel boeken. 
Je vindt de uil op ex-libris in boeken, als 
logo voor scholen (daar hebben we de 
uil van Minerva weer, in het logo van de 
Renaissanceschool van Thierry Baudet). 
En laten we meneer De Uil niet uitvlak-
ken, de rustige, beschouwende, soms 
ietwat warrige nieuwslezer -uh, ja, lieve 

kijkbuiskinderen- van de Fabeltjeskrant 
die het gekrakeel in het Grote Dierenbos 
vanaf zijn boomtak van duiding voorziet. 
Ook een typisch voorbeeld van een wijze 
uil.
En zo kom ik dan weer terug bij de uil 
van het Gilde. Volgend jaar is er weer 
een lustrum. Dan bestaat deze club van 
ruim tweehonderd wijze uilen 35 jaar! 
Zouden we weer een uiltje cadeau krij-
gen? We gaan het meemaken op 31 mei 
want dat is de datum voor de viering van 
dit lustrum.
Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen 
en veel wijsheid voor het nieuwe jaar. 
Maar let op: word vooral niet zo be-
schonken als een uil, draag geen uilen 
naar Athene en vergeet niet op zijn tijd 
eens een uiltje te knappen.

Gerlofke Hekelaar

Mag ik dan het oude vrouwtje hebben? 

NIEUWS UIT DE LANGE SMEESTRAAT 

Oud vrouwtje of uil

Detail uit een schilderij van Jeroen Bosch

De wijze uil met bril
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De opeenvolgende lustra zijn op heel 
verschillende manieren gevierd. In 1994 
bestond Gilde Utrecht vijf jaar en dat feit 
werd aangegrepen om via informatie-
bijeenkomsten en een soort ‘reizende’ 
tentoonstelling meer bekendheid van 
het Gildewerk te bereiken. Een speciale 
ontvangst voor stadsbestuurders en 
raadsleden werd bij gebrek aan respons 
helaas afgelast. Wel vond voor de circa 
120 vrijwilligers een feest plaats in de 
Prinsenhof, waar een groot deel van hen 
aan deelnam. 
Bij het tweede lustrum in 1999 werd 
grootser uitgepakt: op 14 oktober wer-
den in de schuilkerk Maria Minor voor 
een groot gezelschap de toekomstplan-
nen van het Gilde gepresenteerd met 
behulp van grote informatiepanelen en 
werd een paneldiscussie georganiseerd 
onder leiding van Ria Becker over de 
toekomst van vrijwilligerswerk. ’s Avonds 
werden de vrijwilligers onthaald op een 
borrel en buffet in Huize Oudaen.     
Naast deze activiteiten werden er dat 
jaar twee boekjes uitgegeven: het ene 
was gewijd aan de vele door rondleiders 
ontwikkelde wandelingen en droeg de 
inmiddels gangbare titel Zwerven tussen 
Dom en werven; het andere was een 
bundeling van gesprekken met een tien-
tal vrijwilligers onder het motto Zinvol 
bezig zijn. Een citaat uit het voorwoord 
van burgemeester Annie Brouwer: ‘Het 
werken voor ’t Gilde biedt mensen een 
uitgelezen kans om hun kennis en ervaring 
in te zetten voor bijvoorbeeld nieuwkomers 
in de Utrechtse samenleving’. 
Er was ook nog een idee voor een soort 
‘happening’ dat niet werd uitgevoerd, 
maar in het jaar daarop alsnog gestalte 
kreeg: ter gelegenheid van tien jaar 
rondleidingen werd op een zaterdag 
in november 2000 - alweer in Maria 
Minor - een programma gepresenteerd 
rond het thema 1580 (Utrechts verbod 

op de uitoefening van de katholieke 
godsdienst). Naast een aantal serieuze 
voordrachten en een discussie tus-
sen deskundigen over Utrecht en de 
reformatie was er ook ruimte voor een 
act met een fictief dispuut tussen een 
dominee en een broeder. De aanwezige 
burgemeester reikte de Maartenspen-
ning uit aan een van de grondleggers 
van de Gilderondleidingen.

Vijf jaar later was de financiële situatie 
zodanig dat besloten werd in plaats van 
een lustrumviering energie te steken 
in een publiciteits- en sponsoringsof-
fensief. Maar in het daaropvolgende 
jaar, 2005 was er weer aanleiding voor 
een feestje: de ingebruikname van ons 
nieuwe kantoor aan de Lange Smee-
straat. Naast de officiële opening op 
16 september, ’s middags door burge-
meester Brouwer, werd ’s avonds een 
feestelijke bijeenkomst met muziek, een 
hapje en een drankje georganiseerd voor 
de vrijwilligers in de Oranjerie van de 
Hortus Botanicus. Bij die gelegenheid 
werd voor het eerst het Uiltje uitgereikt 
aan een aantal jubilarissen.

In 2009 was het motto van de lustrum-
viering Hoogtepunten en dat moest let-
terlijk genomen worden: per touringcar 
werd een rondrit gemaakt langs hoge 
gebouwen in Utrecht, waar na een inlei-
ding over vroeger en huidig gebruik van 
het gebouw ook het hoogste punt werd 
bezocht met allerlei fraaie uitzichten 
over stad en omgeving. Na afloop was er 
een ‘receptie’ in restaurant Belle bij Slot 
Zuilen.

Het 25-jarig bestaan van Gilde Utrecht 
was weer aanleiding voor een uitge-
breide viering, waarbij ook leden van 
andere Gildes waren uitgenodigd voor 
een wandeling in het kader van de 

Landelijke Gildewandeldag. In Museum 
Speelklok (de vroegere Buurkerk) werd 
een uitgebreid programma geboden van 
lezingen en presentaties op het gebied 
van Utrechtse geschiedenis en van de 
Nederlandse taal en nieuwkomers.

Tot zover over lustra, want de viering 
van 2019 staat vast nog wel in het 
geheugen van vele lezers en behoort 
eigenlijk nog maar nauwelijks tot ons 
archief. We zijn intussen al op weg naar 
het volgende Lustrum: in 2024 bestaat 
Gilde Utrecht 35 jaar. Daar hoor je onge-
twijfeld meer over!

Maar er waren nog wel andere hoog-
tepunten! Ons Gilde is meermalen in 
de prijzen gevallen: in 2007 werd de 
Tolerantieprijs van de Gemeente Utrecht 
gewonnen. Ik citeer uit het juryrapport: 
Gilde Utrecht is een betekenisvolle schakel 
tussen gebundelde individuele sociale en 
maatschappelijke betrokkenheid van le-
venservaren vrijwilligers en de behoefte van 
vele Utrechters aan advies, ondersteuning 
en hulp bij het  meedoen in de samenle-
ving. Een lange volzin, maar de inhoud 
past naadloos op onze doelstelling. De 
prijs werd uitgereikt in de Domkerk door 
burgemeester Brouwer, in aanwezigheid 
van minister-president Balkenende. Het 

In deze nieuwe aflevering van mijn grepen uit het Gildearchief gaat het over speci-
ale en heugelijke gebeurtenissen in onze geschiedenis. Dat zijn in de eerste plaats 
de vieringen van lustra, maar er was vaker aanleiding om een feestje te vieren. De 
titel zal blijken niet alleen figuurlijk van toepassing te zijn, maar ook letterlijk.

Hoogtepunten 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Hans Marcelis�  foto: Nienke Willemsen
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VAN DE BESTUURSTAFEL

winnen van deze prijs was aanleiding 
voor het organiseren van een sympo-
sium in 2008 onder de titel Inburgeren in 
Utrecht, Hoe? Zo!
Twee jaar later ontving Gilde Neder-
land de Visser Neerlandiaprijs voor het 
project Samenspraak. Wij deelden in 
deze erkenning en alle taalvrijwilligers 
ontvingen het boekje Gildegids Nederland 
met tekstjes over allerlei echt ‘Holland-
se’ gebruiken en tradities: leuk materiaal 
voor de conversatie met nieuwkomers. 
In 2011 werden we verrast met de vrijwil-
ligersprijs voor innovatie. In de Janskerk 
werd het kunstobject dat door Dick 
Bruna was gemaakt uitgereikt door de 
voorzitter van de jury - Ella Vogelaar - en 
wethouder Victor Everhardt.
 
Terug naar het heden en de bestuurstafel
In de maanden na het vorige nummer 
van ons blad heeft het bestuur zich weer 
beziggehouden met het activiteitenplan 
en de begroting voor de subsidieaan-
vraag 2024. Daarnaast werd enige fol-
low-up gegeven aan onze enquête in het 
voorjaar: er werd contact opgenomen 
met iedereen die opmerkingen of sug-
gesties over ons Gildewerk had gemaakt 
en met degenen die zich bereid hadden 
verklaard tot extra of andere werkzaam-
heden. Dat laatste bleek helaas meestal 
vrij vaag en vrijblijvend te zijn, maar 
enig resultaat had het wel. Natuurlijk 
kwam het komende lustrum in 2024 aan 
de orde en werden enkele grote lijnen 
bepaald die door een lustrumcommissie 
zullen worden besproken en uitgewerkt.
Ook werd aandacht besteed aan de 
werkdruk op ons Gildekantoor: zowel 
Gerlofke als Nienke hebben veel plezier 
in hun werk en hun inzet is van groot 

belang voor de kwaliteit van ons Gilde-
werk. Maar regelmatig blijkt de hoe-
veelheid werk niet te passen binnen de 
beschikbare uren. Daarom is er in een 
notitie aan de verschillende commissies 
en groepen op aangedrongen om niet te 
makkelijk en te vaak een beroep te doen 
op ons kantoor voor het uitvoeren van 
allerlei plannen en taken en beide dames 
niet meer dan nodig van hun werk af 
te houden. Daarbij realiseren wij ons 
overigens wel dat informele contacten 
en gezelligheid ook een belangrijke rol 
spelen bij Gilde Utrecht.
De bestuurssamenstelling veranderde 
door het vertrek van Ton Verhagen, dat 
in het vorige nummer door hem zelf 
al was aangekondigd. Door herhaalde 

fysieke problemen van de nieuwe pen-
ningmeester kon hij niet echt aan de 
slag en moest hij uiteindelijk besluiten 
niet verder te gaan met de inwerkpro-
cedure. Gelukkig hebben zich na vele 
oproepen en enig speurwerk onzerzijds 
twee mensen bereid verklaard om zich 
te gaan oriënteren op het bestuurslid-
maatschap. Wanneer deze oriëntatie 
wederzijds geslaagd verloopt, zullen wij 
hen in de volgende aflevering van deze 
rubriek aan jullie voorstellen.

Ik sluit af met de beste wensen voor al-
len en ons Gilde voor het nieuwe jaar!

Namens het bestuur
Hans Marcelis

Gilde personeel�  foto: Hans Marcelis
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IN MEMORIAM
In memoriam voor Gildegids Wil Klein 
Bijgaande tekst is door Paul Vergeer, mede namens Gilde Utrecht, uitgesproken 
bij het afscheid van Wil Klein op 25 november 2023.

Geachte aanwezigen,
Naarmate je ouder wordt kom je vaker op plekken als deze. Soms is dat 
triest maar vaak, zoals vandaag, is het een ereplek om te gedenken wat 
een mooi mens Wil Klein was. Wil ken ik, als collega-rondleider, sinds 25 
augustus 2008 toen Wil geïnstalleerd werd als stadsgids bij Gilde Utrecht.
Wat een energie en enthousiasme kwam daar binnen. Wil was één bonk 
dynamiek. Als oud-bewoonster van de Utrechtse Wijk C wist ze zo veel van 
Utrecht. Geboren en getogen noemen we dat en ze wist gewoon uit het 
verleden al zo veel van Utrecht, dat ze een voorsprong had op heel veel 
collega-rondleiders. Daar kwam bij dat ze in de opleidingsperiode ook nog 
eens gevraagd was de nodige boeken te lezen dus ze was een van de best 
geïnformeerde rondleiders van Gilde Utrecht. En dat als beginneling.
Haar voorsprong was tevens haar valkuil. Menigmaal moest ik uitleggen 
dat wandelaars niet met haar meegingen om te horen wat ze allemaal 
wist, maar gewoon om een leuke en gezellige dag te hebben. Rondleiden 
is de kunst van het weglaten. Als je de groep helemaal murw kletst, is de 
wandeling mislukt.
Wil was bereid om lid te zijn van de Coördinatiecommissie rondleiders. Ze 
werkte mee in de evenementencommissie en de kwis van Ton van den Berg 
in café Willem Slok. In dit quizcafé werden ze overigens helemaal gek van 
Wil Klein want, samen met collega-rondleiders die ook opgegroeid waren in 
het centrum van Utrecht, wist ze bijna alles, en dus won het team van Gilde 
Utrecht regelmatig de pot.
Wil werd soms ook gek van zichzelf.  Haar enthousiasme kwam af en toe haar oren uit. Vaak positief, een enkele keer boos. 
Ze belde me dan: ‘Paul ik moet je van Ruud even bellen want er zit me iets heel hoog’. Na tien minuten ging de bui over en 
was ze ook voor Ruud weer te hanteren.
Wil Klein was een super rondleider en menig nieuwkomer bij Gilde Utrecht ging met haar mee om ervaring op te doen of 
nieuwe feiten te horen. Wil was altijd bereid om te helpen, te ondersteunen bij nieuwe thema’s, of nieuwe wandelingen te 
maken als er een tentoonstelling op stapel stond in een van de Utrechtse musea.
Laten we vandaag dankbaar zijn dat we Wil Klein hebben gekend en hebben kunnen genieten van haar energie en 
enthousiasme. Wil Klein was een fantastisch mens: Wil Klein was Groots.

Paul Vergeer

Wil Klein in november 2020 toen ze haar 	
jubileumpin in ontvangst nam.
� foto: Nienke Willemsen
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RONDLEIDINGEN

Jarenlang bewaarde men historische 
attributen op de zolder van het stadhuis 
(net als in Utrecht...) totdat in 1995 
het museum officieel van start ging in 
Silverstein, eerst nog gedeeld met het 
Drogisterijmuseum, dat in 2013 ver-
dween en veel ruimte achterliet voor de 
Vechtstreekcollectie.
De Vechtstreek (tussen de kastelen 
Zuilen en Muiderslot) is meer dan een 
mooie streek met mooie landhuizen; 
men toonde ons een rijke geschiedenis, 
van een Romeinse fibula, schade door 
de Vikingen, ruzie tussen de bisschop 
van Utrecht en de graaf van Holland, 
Joodse immigranten en grootse rijkdom. 
Ook de sporen van vroege baksteen-
industrie en van de belangrijke ver-
voersader die de Vecht was zijn in het 
museum uitgelegd.
De familie Huydecoper was de exponent 
van de rijke Amsterdammers die de 
Vechtstreek bewoonden. Zo konden zij 
over eigen grond van slot Groenestein 
in Baarn naar Goudestein wandelen. Zij 
verzamelden prachtige schilderijen over 

de omgeving, poppenhuizen, rijk ser-
vies, allemaal te zien in de prettige zalen 
van huis Silverstein.
Men toonde ons ook een rijke verzame-
ling van Vechtkastelen-modellen, ook 
van de Oudaens die wij van het stads-
kasteel kennen en de Zoudenbalchers, 
bekende leveranciers van bisschoppen.
De rondleiding ging buiten verder door 
de fraaie tuinen, die de Huydecopers 

gebruikten om de huwelijksaanzoekers 
aan hun dochters te imponeren. Wat mij 
zo verraste was het zicht op het jaagpad 
voor de trekschuit (sinds 1650), met 
op de achtergrond de schepen op het 
Amsterdam-Rijnkanaal. We kregen ook 

Naar het Vechtstreekmuseum in Maarssen 

Wapen van Maarssen

Met het zonnige weer was de fietsrit naar buitenplaats Silverstein aan de Vecht al voorpret bij deze excursie: een prachtige 
route langs de Vecht, met landhuizen rustig in het groen gelegen. We werden op het terras verwelkomd met een ‘bakkie’ van 
Jantiene, versierd met verse appeltaart. De vrijwilligers van het museum gevestigd in Silverstein: het voormalige koetshuis 
van huis Goudestein, waren goed voorbereid met een afwisselend programma: twee rondleidingen in het huis langs de rijke 
collectie en een mooie wandeling buiten op het terrein waar huis Goudestein imponeerde, thans het stadhuis van Maarssen.

Huis Goudestein

In het groen gelegen
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een leuke introductie van allerlei (bak)
steensoorten en het gebruik daarvan in 
verschillende verbanden. Met de laatste 
meters langs de moerbeiboom, de 
oranjerie en het bakhuisje eindigden we 
weer op het terras, voor een vers bakkie 
van zorgkoningin Jantiene. Zij kreeg ook 
ons Gilde-verhalenboek dat Alfred al als 

dank aan de Vechtstreekrondleiders had 
gegeven toen zij als tegenbezoek rond-
leidingen in ons Utrecht bijwoonden.
Wij, als rondleiders zijn meestal alleen 
aan het werk, daarom is het zo gezellig 
en leuk om tijdens de excursies van de 
evenementencommissie met elkaar con-
tact te hebben in een andere, historische 

setting. Ik hoop er nog veel mee te ma-
ken en wens de commissie veel succes!

Tekst Gerrit Huisman   
Foto’s Alfred Sturkenboom 

Trekschuit op de Vecht, beeld van Peter Petersen

Dit jaar gaan we niet van start met een 
nieuw klasje. We zijn momenteel met 
zoveel gidsen, dat een aantal van ons te 
weinig aan rondleiden toekomt. Maar we 
hebben wel een ander plan en dit plan 
geldt voor alle reeds actieve rondleiders. 
Kijk even of het je aanspreekt….
We willen gaan werken met een vorm 
van opfrissen, bijscholen, intervisie, ken-
nisdelen, geef het maar een naam.  
Denk aan het volgende: er worden 
groepjes geformeerd van mensen die bij 
toerbeurt eens per maand een wan-
deling verzorgen. Na afloop neem je 
dan samen de tijd om de wandeling te 
evalueren, vragen te stellen, suggesties 
te geven, materialen uit te wisselen en-

zovoorts. Dat laat zich overigens prima 
combineren met een kopje koffie of een 
ander drankje. Uiteraard kun je ook een 
andere activiteit organiseren, zoals een 
bezoekje aan een museum of een andere 
leuke en leerzame locatie. 

We hebben al ervaring opgedaan. Het af-
gelopen jaar hebben we met ‘het klasje’ 
van 2021-2022 op deze manier gewerkt 
en iedereen is daar heel erg enthousiast 
over. We hebben allemaal een wandeling 
verzorgd, een ‘werkbezoekje’ gebracht 
aan het Griftpark en onlangs hebben 
we nog zomaar om de tafel gezeten om 
een aantal zaken te bespreken waar je 
al gidsend tegenaan loopt. Komende 

maand gaan we gezamenlijk naar de 
expositie ‘Het jaar 1000’ in het Rijksmu-
seum van Oudheden in Leiden.

Dus, als dit je wat lijkt, laat het ons dan 
weten. Stuur een mailtje naar 
marielouise.kuijpers@planet.nl en wij 
zorgen dat het spel op de wagen komt. 
Je hoort over een paar weken hoe we het 
geheel handen en voeten gaan geven. 
Uiteraard zijn suggesties van jullie kant 
van harte welkom.

Alfred Sturkenboom, 
Marie-Louise Kuijpers, 

Ulli Hild en Geert van Beek

RONDLEIDINGEN

Start met koffie

Bericht van de opleidingscommissie rondleiders

Zoals de meesten van jullie weten, begint er elk jaar een klasje met nieuwe aspirantgidsen. Deze aspiranten worden zorg-
vuldig geselecteerd, daarna volgt een pittig opleidingstraject en ten slotte een stevige toets aan het einde van de rit. Niet 
iedereen haalt de eindstreep, maar degenen die wel met succes afwandelen zijn goed voorbereid op het gidswerk. Wij, de 
opleidingscommissie bestaande uit Alfred, Ulli, Marie-Louise en Geert denken op deze manier de kwaliteit van onze gidsen 
en daarmee de stadswandelingen te kunnen waarborgen. 
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Op 28 oktober vond weer een taaltref 
plaats. Deze keer gingen de taalmaatjes 
met hun taalcoaches op stap met de Gil-
derondleiders. De ochtend werd afgeslo-
ten met een gezellige lunch in buurthuis 
De Drie Krone aan de Oudegracht. Met 
bijna vijftig deelnemers was het een zeer 
succesvolle en gezellige ochtend!  

TAAL EN CONVERSATIE

Taaltref: Een klein feestje  

De wandeling was geweldig! Wij 
vinden deze rondleidingen leuk om 
onze stad te leren kennen. Tijdens deze 
rondleiding leerde de gids ons meer 
over onze geschiedenis, ontdekten 
we verborgen plekken, waardeerden 
artistieke details in de gebouwen en de 
uitleg ervan. Erg interessant!
We ontmoetten vriendelijk mensen. 
Aan het einde hadden we een heer-
lijke lunch met smakelijke boterham, 
broodjes, koekjes, sap en thee. Het 
hele team van het Gilde was er met 
nog meer mensen om er een klein 
feestje van te maken.

Gladys (taalmaatje van 
Gildevrijwilliger Riek Kodde)

Gladys bij de Mariahoek 
� foto: privearchief Gladys

Op pad met Gildegids Paul Vergeer		

� foto: Gladys

Met Gildegids Frans Pouw op het Domplein 

� foto: Martijn Verviers

In vier groepjes gaan de taaldeelnemers en hun coaches met 
een gids op pad
		�   foto: Martijn Verviers

Lunch bij In De Drie Krone 
� foto: Martijn Verviers
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TAAL EN CONVERSATIE

Op straat was het stil. Het was kouder 
dan ze had gedacht. Het licht van de 
enkele auto die haar tegemoet kwam 
vormde een lang, grillig schijnsel op het 
natte plaveisel. Een groepje jongeren in 
een portiek riep iets naar haar. Het klonk 
niet vriendelijk en zij liep maar gauw 
door. Haar schoenen waren lek, merkte 
ze nu, en haar voeten werden koud. Bij 
veel huizen waren de gordijnen open en 
kon zij naar binnen kijken. Een vreemde 
gewoonte in dit nieuwe land. Zou zij 
zich hier wel ooit thuis kunnen voelen?
Voor een etalage bleef ze een moment 
staan kijken naar de foto’s van de stad. 
Binnen zat een man onder het lamplicht. 
Hij was in slaap gevallen, zijn kale hoofd 
rustte op een arm. In zijn hand hield hij 
nog een pen boven het papier. Vanaf 
het uiltje aan de gevel vielen regendrup-
pels in haar nek. Zij liep snel door. Zou 
zij wel ooit de kracht vinden om hier 
opnieuw te beginnen maalde het in haar 
hoofd. Op de gracht, dichtbij, drupte de 
regen van de kale takken in het donkere 
water.
Haar aandacht werd getrokken door 
een man en een vrouw. De vrouw had 
haar natte, te dunne, jas strak om zich 
heen getrokken. Tussen hen in droegen 
zij een oude reiswieg. Van tijd tot tijd 
keken zij daarin en keken elkaar daarna 
glimlachend aan. Zij zag dat de man 
aanbelde bij een huis waarop het woord 
‘hotel’ te lezen was. Een jongen deed de 
deur open en schudde zijn hoofd: Nee. 
De man knikte moedeloos, keek om zich 
heen en zag toen de vrouw aan de an-
dere kant van de straat. Hij wenkte haar: 
kom! Ze stak de straat over en keek naar 
het pasgeboren kindje dat de vrouw uit 
de reiswieg had gehaald. Ze begreep het 
gebaar van de vrouw of ze het kind even 

wilde vasthouden en strekte haar armen 
uit. Het kindje was stevig ingepakt tegen 
de kou, maar toch voelde ze de warmte 
van het kleine lijfje tegen haar aan. Het 
tere huidje leek licht te geven en toen 
ze zich over hem heen boog rook ze de 
zoetig-weemoedige geur van een pasge-
borene.
En plotseling kwam de gedachte bij haar 
op: ook dit mensenkind is een nieuwko-
mer! Die gedachte gaf haar een kracht 
die zij in lange tijd niet had gevoeld. 
Een nieuwkomer net als ik. Ik ben niet 
alleen. Om haar heen begonnen overal 
kerkklokken te luiden en maakten een 
feestelijk geluid. Ze bedankte de man en 
de vrouw, woordloos - wat miste zij de 
taal - en nam afscheid.
Toen ze weer terugliep, voelde zij zich 
een ander mens. Zij keek anders dan 
ooit tevoren naar de wereld die ook haar 
wereld was. Het regende niet langer en 
een zachte wind woei wat sterren bloot. 
Zij voelde een nieuwe zekerheid; zij zou 
het gaan redden in dit nieuwe land, zij 
zou de taal leren en vrienden maken. 
Wat aardig, dacht ze, dat de mensen 
hier de gordijnen vaak openlaten. Ze zag 
de mensen gezellig bij elkaar zitten in 
het warme licht. Een groepje mensen, 
stemmig gekleed, kwam haar tege-
moet en ging een kerk binnen. Zij werd 
vriendelijk gegroet en een klein meisje 
zwaaide naar haar. Uit de verlichte kerk 
klonk gezang en zachte orgelmuziek. 
Even later herkende zij de etalage weer. 
De man zat er niet meer, de lichten wa-
ren uit. Het uiltje zwaaide vrolijk aan zijn 
ketting. Ja, zij zou de taal leren en op 
zoek gaan naar een taalcoach die haar 
daarbij kon helpen. 
Thuisgekomen - het voelde voor het 
eerst een beetje als thuis -  ging zij naar 

bed. Zij voelde zich nog steeds vol zelf-
vertrouwen en kracht. Glimlachend zei 
ze bij zichzelf: nieuwkomers… en met dit 
woord op de lippen viel ze in een diepe 
slaap, ondanks haar koude voeten.

Gelukkig kerstfeest, lieve lezer.

Martijn Verviers 

Nieuwkomers							    
Een kerstverhaal

Op kerstavond, het was al laat geworden, staarde de vrouw naar buiten. Daar druilde een gestage regen uit een sombere 
lucht. Zij voelde zich wanhopig en tot de grond toe afgebroken. Niet dat de mensen van het AZC onvriendelijk waren, nee 
dat was het niet, maar de tijd was zo leeg. Altijd als zij wat wilde doen, werd haar te verstaan gegeven dat dat niet mocht of 
dat dat nog niet kon. Ze dacht aan haar vroegere leven en wat ze had achtergelaten. Ze hield het binnen niet meer uit en 
stond op om naar buiten te gaan.
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Interview met strijdbare seniorenburgemeester Corrie Huiding-Stomp
Ruim vier jaar is Corrie Huiding-Stomp (71) alweer seniorenburgemeester van Utrecht. Onlangs nog onthulde zij de website 
van het nieuwe platform dat de belangen van ouderen in de stad behartigt en dat de naam U op leeftijd draagt.

Deze organisatie komt voort uit 
de al jarenlang samenwerkende 
ouderenbonden in de stad 
(verenigd in COSBO) en de ACO, de 
adviescommissie voor ouderenbeleid. 
De achterban van de ACO koos Corrie 
destijds als seniorenburgemeester. 
Met haar jarenlange ervaring in de 
(opgeheven) Wijkraad binnenstad en 
haar vrijwilligerswerk in Wijk C is zij voor 
velen een bekende verschijning. Met 
echtgenoot Ad woont ze al sinds jaar en 
dag in de Bergstraat. 

Nieuwe termijn? 
Ze verwacht dat het platform U op 
Leeftijd in 2025 een nieuwe verkiezing 
zal organiseren voor de post van 
seniorenburgemeester, dan zit haar 
ambtstermijn van zes jaar erop. 
‘Sommige mensen zeggen nu al tegen 
mij: je gaat toch wel door hè?’ Uit het 
enthousiasme waarmee ze over deze job 
praat, mag je afleiden dat ze nog wel een 
termijn verder wil. ‘Het is een bijzondere 
functie. Echte macht heb je niet maar 
ik probeer altijd mensen bij elkaar te 
brengen. Het begint met luisteren. Dan 
denk je mee over oplossingen, hoe krijg 
je iets voor elkaar?’ Een voordeel is 
dat Corrie veel mensen kent in de stad 
en de weg weet in het benaderen van 
instanties. ‘Ik kom op voor de senioren 
en dat steek ik niet onder stoelen of 
banken.’

De parkeer-app
Toen burgemeester Sharon Dijksma net 
was aangetreden in Utrecht, heeft Corrie 
haar rondgeleid door haar eigen Wijk C. 
En dat helpt weer als ze haar opvatting 
kwijt wil over een of andere maatregel 
vanuit het stadskantoor. Zoals recent 
de kritiek op de nieuwe parkeer-app 
van de gemeente waarmee bewoners 
hun gasten met wat korting kunnen 
laten parkeren. ‘Veel te ingewikkeld en 

voor bewoners met een smalle beurs 
niet haalbaar’, zegt Corrie die hierover 
veel boze reacties ontving vanuit haar 
achterban. ‘Het ergste vind ik om te 
horen dat mensen me vertellen dat ze 
bang zijn om minder bezoek te krijgen 
vanwege dit systeem.’

Hartverwarmend
Gelukkig maakt ze als senioren-
burgemeester ook heel mooie dingen 
mee. Zoals de keer dat ze door een 
basisschool uit Leidsche Rijn werd 
gebeld. ‘Ze hadden geld opgehaald 
voor het Nationaal Ouderenfonds 
en dat wilden ze via mij aan het 
fonds overhandigen. De reacties 
van die kinderen en hun opstelling 
tegenover ouderen vond ik gewoon 
hartverwarmend.’ Genieten doet ze ook 
van diverse contacten met ouderen in 
de stad. Zoals de bijeenkomsten met 
veteranen van voetbalclubs als Elinkwijk, 
DOS en Velox, waarbij de spelers van 
destijds een film vertoonden, muziek 
maakten en zorgden voor een gezellige 
middag. Of de ontmoetingen bij 
Hercules, de atletiekclub, of in Zuilen 
met senioren. En in haar eigen wijk 
is ze nog steeds actief betrokken bij 
ontmoetingen met wijkbewoners in het 
Volksbuurtmuseum. ‘Ik behoor tot de 
oprichters van het museum dat eerder 
ons buurthuis en daarvoor een lagere 
school was. Gelukkig gaat het museum 
na een opknapbeurt binnenkort 
weer open want nu hou ik onze 
koffiebijeenkomsten noodgedwongen 
hier thuis.’

Zorgen over huurbeleid
Ze vertelt hoe ze destijds met velen 
(en met succes) vanuit het buurthuis 
streden tegen de sloop van Wijk C. Maar 
het blijft opletten wat er met de wijk 
gebeurt. Zo maakt ze zich zorgen over 
het teruglopen van het aantal sociale 

huurwoningen in de stad. ‘Corporatie 
Woonin (vroeger Mitros) verkoopt nog 
steeds huurwoningen of schroeft de 
huur voor nieuwe bewoners op naar 
het niveau van de vrije sector.’ Jammer 
vindt ze het ook dat er in haar stad geen 
zogenaamde knarrenhoven worden 
gebouwd waar senioren prettig samen 
kunnen wonen en elkaar kunnen helpen.

Onveilig verkeer 
Ook verkeersveiligheid heeft haar 
aandacht. Het toezicht op hoe mensen 
zich in het verkeer gedragen mag van 
haar wel wat scherper. ‘En dan denk 
ik vooral aan het vele vrachtverkeer in 
de stad. Maar ook aan fietsers die de 
regels aan hun laars lappen. Dat maakt 
het voor senioren op sommige plekken 
gewoon gevaarlijk omdat de kans op 
ongelukken aanzienlijk is. Trouwens als 
voetganger heb je er al mee te maken 

IN DE SCHIJNWERPER

Resultaat boeken zonder echte macht 

Seniorenburgemeester 			 

Corrie Huiding-Stomp			 

		�   foto: Cor van Santen
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als je ziet hoe slecht fietsen worden 
gestald. En de foutgeparkeerde fietsen 
krijgen van het stadstoezicht wel een 
sticker, zeg maar een gele kaart, maar 
vervolgens duurt het weken voordat ze 
worden weggehaald.’

Anton Geesink
En zo kan Corrie nog wel even doorgaan 
maar dat doet ze niet. Daarvoor is 
ze veel te positief ingesteld. Ze kan 
ook genieten van wat er goed is 
gegaan. Zoals haar bemoeienis met de 
verplaatsing van het beeld van judoka 
Anton Geesink vlakbij de Jacobikerk 
in 2016. ‘Ik heb destijds heel veel 

handtekeningen opgehaald om Anton 
op die plek te krijgen en dat is gelukt. 
Ik heb hem goed gekend en vanaf zijn 
huidige standplaats kijkt hij op de 
buurt waar hij in 1934 is geboren.  En 
wat velen niet weten trouwens: Anton 
is destijds gedoopt in de Jacobikerk. 
Dat heb ik ook tegen het kerkbestuur 
gezegd toen ze lieten merken niet blij te 
zijn met de komst van het kunstwerk.’ 
Samen met haar man Ad maakt Corrie 
het beeld, in 1995 gemaakt door Theo 
van de Vathorst, enkele keren per jaar 
schoon en op zijn sterfdag in augustus 
zet ze een bloemetje bij het beeld. 

Herdenken
Dichter bij haar huis, namelijk bij de 
voorgevel, vallen drie koperkleurige 
stolperstenen op. Die herdenken de 
weggevoerde joodse familie Querido die 
de Duitse vernietigingskampen in de 
Tweede Wereldoorlog niet overleefde. 
De zoon, Bram Querido, was de clubarts 
van DOS, weet Corrie. Nog altijd heeft 
ze geregeld contact met twee nichtjes 
van de familie.   
Voor haar inzet voor de leefbaarheid 
van de stad en het vele vrijwilligerswerk 
dat zij heeft gedaan (en nog steeds 
doet zoals ook in het Bartholomeus 
Gasthuis) kreeg Corrie Huiding in 2004 
een koninklijke onderscheiding die werd 
uitgereikt door toenmalig burgemeester 
Annie Brouwer. 
 

Tekst en foto’s: Cor van Santen

IN DE SCHIJNWERPER

Interview met Arnoud Wolff, hoofdredacteur van de Oostkrant  
Ik ben op zoek naar café NL30 in de Nachtegaalstraat waar ik Arnoud Wolff zal interviewen. Ik dacht, dat café heet dus 
naar het telefonisch kengetal van Utrecht. Maar het blijkt geen NL30 maar 30ML te heten en dat betekent 30 milliliter. Na-
dat ik met Arnoud heb kennisgemaakt bestelt hij een 30ML’tje (esspresso) en ik een cappuccino, waarschijnlijk 100 milliliter. 
Het café ontleent zijn naam aan de uitstekende koffie!

Wat is de Oostkrant?
‘De Oostkrant is een huis-aan-huiskrant 
voor het grote Utrecht-Oost, met 
14.000 adressen en potentieel 33.000 
lezers. De wijk is verdeeld in veertien 
buurten, van Rijnsweerd tot Utrecht 
Science Park en van Oudwijk tot Buiten 
Wittevrouwen. De krant werd lange tijd 
uitgegeven door de gemeente, maar is 
sinds 2010 in handen van bewoners. 
De krant verschijnt vier keer per jaar 
in groot A3-formaat en wordt door 
Guus Touker bij alle bewoners en 
winkels bezorgd, hij is er twee weken 
mee bezig! De programmakrant van 
Podium Oost (het buurtcentrum in de 

Oudwijkerdwarsstraat) wordt als bijlage 
mee bezorgd.’ 

Hoe werkt het organisatorisch?
‘De Oostkrant is een onafhankelijke 
stichting, met nu als voorzitter Henriëtte 
Hettinga. Zij is de opvolger van Anneke 
Ellerbroek, die inmiddels als stadsgids 
actief is bij het Gilde.
De redactie bestaat uit zes personen, 
in leeftijd van 19 tot 70! Dit levert 
natuurlijk veel verschillende ideeën 
voor vulling van de krant op. Alle leden 
hebben immers een verschillende 
achtergrond en netwerk. We geven ook 
een nieuwsbrief uit, die verschijnt twee 

keer per maand en we hebben een veel 
bekeken website: Oostkrant.com. We 
ontvangen geen subsidie, vrijwel alles 
wordt gedaan door vrijwilligers. De druk- 
en bezorgkosten worden betaald uit 
advertenties.
Zelf ben ik communicatieadviseur voor 
bedrijven (zzp’er) – dus ik zit hier wel 
goed.’

Wat is jullie formule?
‘Ons doel is het buurtgevoel in Oost 
te versterken door verhalen te delen, 
bewoners met elkaar in contact te 
brengen, elkaar te ontmoeten, samen 
te wandelen of bijzondere plekken 

Mensen in de wijk met elkaar in contact brengen  
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te bezoeken. In de wijk wonen 40% 
studenten en starters, die hebben 
geen zin om lange, doorwrochte 
artikelen te lezen. Ook wonen er 
laag- en ongeletterden, voor hen werkt 
kennisoverdracht beter door foto’s. We 
maken een krant voor en door bewoners 
met verhalen over mensen en bijzondere 
plekken. De onderwerpen geschiedenis, 
groen, kunst, ondernemen en verkeer 
komen veel aan bod, met de focus altijd 
op mensen.

Uiteraard loopt er in dit ‘hart van Oost’ 
een bekende van Arnoud binnen: Suzan. 
Zij houdt ook van goede koffie. Ze 
spreken even over de nieuwe gevelsteen 
op het Joke Smitplein, waarover ook 
een artikel ging in de laatste krant 
(Geveltekenfonds, Joke Smitplein).’

Wat houdt de samenwerking met het 
Gilde in?
‘Aan het begin van de samenwerking 
stond Gilde-bestuurslid Bernard 
Pekelharing (hij overleed vier jaar 
geleden). Hij wilde graag dat de 
Gildewandelingen in de Oostkrant 
gepubliceerd werden. Dat sprak ons 
aan, want wandelingen passen perfect 
in onze formule om mensen bij elkaar 
te brengen. We kondigen nu in elk 
nummer een Gildewandeling aan. 
In het begin organiseerden we per krant 
een wandeling door een van de veertien 
buurten in Oost. Nu we alle buurten 
bezocht hebben, zijn wij overgegaan 
naar themawandelingen zoals 
‘Begraafplaatsen in Oost’ of ‘Streetart 

in Oost’. In de negentien wandelingen 
die tot nu toe hebben plaatsgevonden 
hebben 440 deelnemers meegelopen, 
dus het is redelijk populair.
Terugkerende rondleiders zijn 
onder andere Arthur van Wijk 
(Wilhelminapark), Anneke Ellerbroek 
(streetart in voorbereiding), Ulli 
Hild (groen) en Geert van Beek 
(Wittevrouwen). Er zijn verschillende 
rondleiders bij betrokken, Ulli Hild is de 
coördinator.’ 

Nawoord
Dank aan Arnoud voor zijn heldere 
en bondige informatie. Wij hopen op 
gelijksoortige samenwerking in andere 
buurten! Ulli reageert hierop als volgt: 
‘Dat hebben wij al geprobeerd maar 
zonder groot succes.’

Aart de Veer

IN DE SCHIJNWERPER

Arnoud Wolff in actie voor De Oostkrant � foto: privéarchief
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Op de bres voor de creatieve sector 

En behalve genieten inspireert het 
uitzicht hem ook in professioneel 
opzicht. Zo heeft hij enkele jaren terug 
de Domvaas ontworpen. Het is een 
witte vaas met de duidelijke contouren 
van de Dom en geïnspireerd door het 
beeld van een kind dat de toren van 
een zandkasteel op het strand bouwt.  
Gijzels ontwerp wordt geproduceerd 
in de internationaal bekende sociale 
werkplaats van Cor Unum in Den Bosch 
waar de vazen uit keramiek worden 
vervaardigd en in de oven een stevig 
pantser krijgen.

Gemaakt in Nederland
De Utrechtse ontwerper kiest bewust 
voor productie in Nederland. ‘Ik vind 
dat we dit soort werk zoveel mogelijk 
hier moeten houden en niet meer naar 
lagelonenlanden moeten gaan. Dan 
verlies je de kennis en de infrastructuur 
om dit creatieve werk in eigen land 
te realiseren. Het eindproduct wordt 
daardoor natuurlijk duurder maar het is 
toch veel duurzamer dan het verslepen 

van spullen over de halve wereld omdat 
het goedkoop moet zijn. En het levert 
hier werkgelegenheid op voor lokale 
makers.’
Joost Gijzel werkt niet alleen met 
keramiek voor zijn ontwerpen. Hij kiest 
ook voor hout, staal en glas. Zo heeft hij 
de contouren van de Utrechtse singel 
in hout gevat. Meerdere uitvoeringen 
ervan, in grootte verschillend, sieren 
zijn eigen woonkamer. ‘Maar het is 
niet alleen een wandversiering. Ik 
heb dit ontwerp ook gebruikt om een 
halsketting te maken.’

Samenwerking Glasmuseum 
Terug naar de Dom als inspiratie. 
Behalve de uitvoering als een vaas 
van keramiek bedacht Gijzel nog meer 
variaties op dit ontwerp. ‘Ik ben nu 
bezig met het maken van een glazen 
wijnkaraf in de vorm van de Dom. Dat 
doe ik samen met het Glasmuseum 
in Leerdam, ook al zo’n icoon in de 
creatieve sector in Nederland.’ Ook 
komt er een Domtorentje in een 

chocolade jasje op de markt. ‘Het 
wordt een bonbon, in diverse smaken 
verkrijgbaar, die ik de Dombon heb 
genoemd. Hiervoor werk ik samen 
met chocolatier Cacao in Utrecht.’ Een 
andere leuke blikvanger die Gijzel recent 
heeft ontworpen is een sleutelhanger in 
de vorm van een pilaar zoals die te zien 
is in de kelders van Paleis Lofen, het 
grotendeels verdwenen middeleeuwse 
keizerlijke paleis bij de Vismarkt.  

Utrechts wielershirt
Joost Gijzel (37) geboren en getogen 
in Utrecht, is al sinds zijn jeugd bezig 
met ontwerpen. In eerste instantie 
werkte hij als grafisch ontwerper, sinds 
een jaar of vier is hij actief als product 
designer zoals dat officieel heet. Hij 
studeerde korte tijd bouwkunde in 
Amsterdam maar verruilde die studie 
voor de kunstacademie in Rotterdam 
waar hij zich specialiseerde in ‘grafische 
vormgeving en advertising’. 
Voor de producten die hij heeft 
ontworpen verleent hij een licentie aan 
een producent die hem in ruil daarvoor 

IN DE SCHIJNWERPER

Ontwerper Joost Gijzel met ‘zijn’ Domvaas 

� foto: Jan Buteijn

Interview met Joost Gijzel die pleit voor een label ‘Made in Utrecht’		
Hartje centrum aan de Ganzenmarkt met zicht op het stadhuis en op de Dom 
geniet, vanuit zijn woonkamer op de tweede etage, ontwerper Joost Gijzel dagelijks 
van deze prachtige plek in de binnenstad. 

De contouren van de singel als ketting door ontwerper Joost Gijzel
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een royaltyvergoeding betaalt en voor de 
verkoop zorgt. Zelf heeft Gijzel dus geen 
winkel of webshop.  
Als wielerliefhebber is Joost heel blij dat 
zijn enkele jaren geleden ontworpen 
wielershirt in de kleuren van Utrecht 
(wit-rood) volgend jaar via de Winkel 
van Utrecht (op het Domplein in het 
voormalige VVV-pand) te koop is. 
Utrecht is de fietsstad van Nederland. 
‘Hoe leuk is het niet dat je die trots 
met zo’n shirt kunt uitdragen. Utrecht 
Marketing heeft de licentie op het shirt 
verworven en de voorverkoop begint 
binnenkort.’

Tegenwicht 
Dat zijn lokaal gemaakte producten 
inmiddels in Utrechtse winkels worden 
verkocht, vindt Gijzel heel mooi. Het 
is het resultaat van heel veel contacten 
leggen met ondernemers en hen 
enthousiast maken voor producten die 
uit de stad of de regio komen. En op 
dat punt is volgens Joost Gijzel nog een 
wereld te winnen. ‘Ik ben trots op deze 
stad en werk hier ook met veel plezier 
maar ik maak me wel zorgen over het 
winkelaanbod. Ik wil een tegenwicht 
bieden aan al die souvenirwinkels met 
spullen uit landen als China. Want wat 
zou het mooi zijn als we de komende 

jaren het aantal winkels met een 
assortiment uit de creatieve sector of 
gevuld met allerlei streekproducten 
helpen te groeien. Ik weet het: de 
inkoopprijzen van die producten zijn 
hoger dan die van de Aziatische markt 
maar ik ben ervan overtuigd dat de stad 
daardoor veel aantrekkelijker wordt. En 
het is voor de makers uit de stad en de 
streek en wat mij betreft uit heel het 
land, natuurlijk ontzettend belangrijk 
dat zij hun producten kwijt kunnen. 
Dat is het behoud van een creatieve 
maak-industrie, er zijn veel mooie banen 
mee gemoeid en het is goed voor onze 
gehele economie.’ 

Krachten bundelen 
Om dat doel te bereiken moeten 
pandeigenaren, winkeliers en de 
makers met elkaar in gesprek gaan 
om het vestigingsklimaat in de stad te 
verbeteren. En hij heeft meer ideeën. 
Zoals de oprichting van een speciaal 
label ‘Made in Utrecht’ dat ideeën van 
ontwerpers onderbrengt en de productie 
ervan combineert.  ‘Alleen zo zou je 
mijns inziens kunnen concurreren 
met de prijzen van productie in het 
buitenland. We hebben prachtige 
bedrijven in de regio, denk bijvoorbeeld 
aan het historische Mobach voor 

keramiek. Of Breed Metaal voor staal en 
lassen, Noest hout voor houtproductie, 
het Glasmuseum in Leerdam en de 
kaarsenmakerij van Reinaerde’, aldus de 
Utrechtse ontwerper.

Cor van Santen

IN DE SCHIJNWERPER

Omtrek Utrechtse singel  door ontwerper Joost Gijzel

B&B De Kleine Gans
Sinds een jaar heeft Joost Gijzel 
op de eerste etage van zijn huis 
aan de Ganzenmarkt een Bed & 
Breakfast. De Kleine Gans heeft hij 
het genoemd. ‘Ik vind het leuk om 
gastheer te zijn en met een B&B 
ben je ook het gezicht van de stad. 
Ik haal mijn gasten regelmatig zelf 
op van het station.’ De Kleine Gans 
is erg in trek bij ouders die hun in 
Utrecht studerende zoon of dochter 
bezoeken. Volgens Gijzel zoeken 
zijn gasten een ‘home away from 
home’ waar ze niet elke avond zijn 
aangewezen op een restaurant. Met 
meer B&B’s en minder hotels is de 
stad aantrekkelijker voor toeristen, 
is zijn overtuiging. ‘De geschiede-
nis gaat hier terug tot 1584. Over dit 
bekende stadsgezicht valt genoeg 
te vertellen.’ Ook is hij van plan 
zijn bijzondere pand elk jaar een 
weekend lang open te stellen voor 
ontwerpers die hun product dan 
mogen presenteren. 
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GEEF DE PEN EENS DOOR

Ergens in 2020 ga ik het 
Instagramaccount van Gilde Utrecht 
volgen. Ik werk dan al een tijdje 
met plezier als webredacteur voor 
rechtspraak.nl bij het Landelijk 
Dienstencentrum Rechtspraak in 
Utrecht. Ik woon dan nog in Haarlem en 
loop steeds vanaf Utrecht CS langs de 
Jaarbeurs en over het Merwedekanaal 
naar kantoor om einde middag dezelfde 
route terug te wandelen. Ik wil wel eens 
wat meer van de stad zien. Op een 
mooie weekenddag sta ik onder de Dom 
klaar voor een stadswandeling van Gilde 
Utrecht. Die blijkt niet door te gaan en ik 
maak er dan zelf een ontdekkingstocht 
van. Op een terrasje aan de Oudegracht 
weet ik: ik voel me hier goed!

Op het Domplein heb ik ook de 
bronzen lijn in de bestrating gezien, wat 
onderdeel van de Limes blijkt te zijn. 
Zo leer ik ook over het bestaan van het 
Limespad. In september 2021 begin 
ik eraan. Vanuit Berg en Dal loop ik in 
twee weken grotendeels langs de Rijn 
en sta ik uiteindelijk met mijn rugzak 
in de Servetstraat, ongeveer op de helft 
van het Limespad. Dat weekend heb ik 
een bijzondere slaapplek met uitzicht op 
kanoërs op de Kromme Nieuwegracht. 
Later rond ik het Limespad helemaal af 
tot in Katwijk aan Zee. 

Ik heb de smaak van Utrecht te pakken 
en ik verblijf er nog wat dagjes en 
weekendjes. Intussen heb ik op mijn 
werkplek een tijdelijk dienstverband 
gekregen en ben ik in Utrecht gaan 

badmintonnen, dat scheelt een hoop 
gehaast thuis na een werkdag. En dan 
komt de vraag of ik in vaste dienst wil. 
Ik zeg: ja! En heb me al eerder eens 
afgevraagd of ik naar Utrecht zou willen 
verhuizen. Want die reistijd en volle 
treinen, oef, drie uur per dag. Als het 
meezit... Het heeft veel impact op mijn 
energie en tijd voor privéleven. Ik wil 
graag een betere balans in mijn leven 
aanbrengen. Maar ja, die huizenmarkt…. 
En wat een stap na 22 jaar Haarlem met 
een fijne vriendenkring, dicht bij duinen 
en zee. Aan de andere kant: Utrecht is 
leuk. En na woon- en werkplekken in 
binnen- en buitenland weet ik dat ergens 
opnieuw beginnen ook energie geeft. 

Na wikken en wegen start ik actief mijn 
zoektocht in Utrecht en: het lukt! Ik 
vind een fijn appartement. Bofkont… 
Nu ben ik volop de stad en omgeving 
aan het ontdekken, mensen aan het 
leren kennen. Wandelend, fietsend, 
fotograferend, door middel van een 
schildercursus, in een koor, door een 
Utrechtse familietak (tot in de 17e 
eeuw) verder uit te zoeken. En via Gilde 
Utrecht, waar ik blij ben met leuke 
collega-vrijwilligers en al aan mooie 
wandelingen heb deelgenomen en aan 
‘Leer mij Utrecht kennen’. Ik hoop dat 
veel meer mensen die leuke cursus en 
de andere activiteiten van Gilde Utrecht 
in deze mooie stad ontdekken. Daar zet 
ik me graag voor in!

Colette Mulder

(Wil je reageren, dan kun je me mailen: 
colettemulder@gmail.com) 

Leer mij Utrecht maar kennen!

‘Wie versterkt de publiciteitscommissie van Gilde Utrecht?’ In maart lees ik het op Instagram. Ik woon dan drie weken in 
Utrecht en denk: ik graag! Communicatie is mijn vakgebied. Ik hou erg van mensen, talen, culturen, geschiedenis, verhalen. 
In mijn nieuwe omgeving wil ik graag mensen leren kennen en ik ben net vijftig jaar geworden. Alsof het zo moet zijn… 

Colette Mulder � foto: privéarchief
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COLUMN
Reisleideren bij NS
Sollicitanten bij NS met een hbs-
diploma werden in de jaren zestig met 
open armen ontvangen. Werd je aan-
genomen dan volgde een tweejarige 
opleiding aan de Hogere Bedrijfsschool 
met een leidinggevende functie in het 
verschiet. Theorie, afgewisseld door 
praktijkstages, excursies naar werk-
plaatsen, enz.
Te laat komen bij de lessen werd je 
zwaar aangerekend. Het is mij één 
keer overkomen. ‘Van waar, Gehazi?’ 
vroeg de leraar. Die vraag herkende de 
bijbelvaste laatkomer. Daar paste maar 
één antwoord op: ‘Uw knecht is noch 
herwaarts noch derwaarts gegaan.’ De 
leraar straalde. Hij opende zijn doos 
sigaren, ‘steek er maar een op, mijn 
zoon’ en gaf me een vuurtje. De klas, 
met verbazing het tafereel volgend, 
snapte er geen hout van. Aldus begaf 
de zondaar met een bolknak in het 
hoofd zich naar zijn plaats, met opge-
heven hoofd en open blik.
Tijdens de zomermaanden moest je 
buitenlandse toeristen begeleiden naar 
de Keukenhof, Amsterdamse rond-
vaartboten, soms naar de Afsluitdijk, 
Noordoostpolder en de Deltawerken 
in aanbouw. Franse scholieren werden 
vanaf het grensstation Roosendaal 
begeleid naar Amsterdam en daarna de 
rondvaartboot in. Volwassen groepen 
moesten we afhalen in Amsterdam en 
per tram begeleiden naar de hotels. 
Ooit begeleidde ik een Franse groep 
naar de Noordoostpolder. In Am-
sterdam stapte ik het gereserveerde 
treingedeelte binnen op weg naar 
Zwolle. Lekker even rustig, geen mi-
crofoon. Een coupé verderop keek ik 
mijn aantekeningen na wat ik straks in 
de bus vanaf Zwolle zou gaan zeggen. 
In de trein komt er een juffrouw op me 
af. Zij vroeg me iets en wees naar het 
raam. Ik keek naar buiten en zag daar 
een koe grazen met zo’n lap jute om 
de flanken. 
‘Ah bon mademoiselle, die koe is 
zwanger’ (kende het woord drachtig 
niet), daarom bedekt de boer haar 
lenden. Het meisje knikte beleefd, 
zichtbaar met moeite de lachspieren 
bedwingend. Ze liep terug naar haar 
plaats, waarna  even later geschater-

lach op klonk. Daar moest ik het mijne 
van hebben: 
‘Zei ik iets geks?’ ‘Nee’, zei de juffrouw, 
‘het enige wat ik vroeg is of u het raam-
pje wilde sluiten’. Nu was het mijn 
beurt in de lach te schieten maar dan 
meer als een boer die kiespijn heeft. 
Duitse toeristen werden mij niet vaak 
toebedeeld. Die gingen meer naar de 
bèta’s, die niet verder kwamen met 
Frans dan ‘Papa fume une pipe’.
Duitsers haalde je op bij Oldenzaal 
grens of Amsterdam. Ik kreeg ze altijd 
aan het lachen, had geen moeite met 
de taal, en liefhebbers van een kruidige 
Witz.

Engelse toeristen haalde je op in Hoek 
van Holland. Met de bus naar de Por-
celeyne Fles (Delfts blauw), de Keu-
kenhof enz. Voor Engelsen betekende 
de Keukenhof het hoogtepunt van de 
trip. Ze kwamen er niet over uitgepraat, 
al die tulpen met die fantasienamen 
en de amaryllissoorten. Op de tweede 
plaats kwam de rondvaartboot in 
Amsterdam. Op die bootjes werkten 
studenten als gids. Zij doen de babbel. 
Standaard grapje bij het varen langs de 
ambtswoning  van de burgemeester: 
‘Hij is niet thuis. ‘Hoezo?’ ’Zijn fiets 
staat niet voor’. Een van de studentes 
ging elke donderdag trouwen. Het 
mooie meisje kondigde de trouwerij 
terloops aan. Niet door de microfoon, 
en passant in het IJ bij de voorste rij 
toen er toch niks te vertellen viel. De 
annonce ging van voor- naar achterste-
ven en had de ronde gedaan juist voor 
het afmeren. Wat een timing. De fooien 
die de would-be bride naar binnen 
harkte deden de toekijkende kapitein 
likkebaarden. 
Ik als gids overnachtte meestal in 
hetzelfde hotel als de gasten. Ooit 
waren er leerlingen te gast van Harrow 
School, na Eton het meest prestigieuze 
college van Engeland. De leerlingen 
moesten na het avondeten naar hun 
kamer en van de headmaster mij 
goedenacht toewensen: ‘Good night 
Mr Davidson’ en dat 18 x. Voor mij 
was het echter nog lang geen bedtijd, 
immers de headmaster wilde de wallen 
wel eens zien; ‘Please David, don’t tell 
my wife’. 

Op zo’n reisje zit je veel in de bus, 
naast de chauffeur. Sommige chauf-
feurs dachten alleen maar aan de eind-
fooi. Hoe vaker de reisleider aan het 
woord was, des te meer bleef er straks 
aan de strijkstok hangen. 
Daar ging het om. Hield je tien minu-
ten je mond, dan hoorde je ‘Heb je 
al je kruit verschoten?’. Vreselijk zo’n 
man - en dan dat schampere lachje.
Van een heel ander kaliber was Wout, 
een Zuid-Hollandse chauffeur met wie 
ik kon lezen en schrijven. We ‘deden’ 
de Deltawerken in aanbouw. De Zee-
landbrug was er toen al, een tolbrug. 
Wout had een goeie kop; dat was bij 
de dames niet onopgemerkt gebleven. 
Met hem was het gezellig toeren.
Tijdens de lunch met slibtong heeft hij 
mij een bijzondere belevenis toever-
trouwd: ‘Ik  had lijndienst. Op een 
winteravond stapt een vrouw in, koopt 
een kaartje; bij het uitstappen geeft ze 
dat kaartje terug. Hé wat raar, dacht ik, 
maar draaide het kaartje om en daar 
stond haar telefoonnummer. Na einde 
dienst bel ik haar op. Haar vriend was 
al maanden op zee; ze was toe aan 
een verzetje en zou hij misschien tijd 
hebben om een keertje met haar uit 
te gaan.’ Een lang verhaal kort, Wout 
schonk haar verkwikking.

Na de opleiding mochten de aspirant-
commiezen een Europese spoorweg-
maatschappij kiezen waar ze een week 
te gast zouden zijn. Ik koos British 
Rail. Op excursie in London Waterloo, 
zag je van bovenaf drommen gehaaste 
forensen met bolhoed en paraplu. Ut-
terly British. 
De NS-opleiding bezorgde je ook 
nog een spin-off: een nuttig netwerk 
en de kans je vriendengroep uit te 
breiden. Na mijn VUT - 1994 -  werd  
NS opgesplitst in vier units. Geen 
NS-onderhoudspersoneel meer, men 
ging werken met onderaannemers. 
Bij verstoringen geven de units elkaar 
de schuld. Met mijn vertrek is dit 
prachtbedijf bergafwaarts gegaan. Een 
causaal verband? Dat hoort u mij niet 
zeggen.

Han Davidse
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PUZZEL

Vorige puzzel

De muzikale puzzel uit het vorige nummer heeft zoals gewoonlijk tot veel goede reacties geleid. De oplossing luidt als volgt:
1. Muziekpublicist en componist uit de vorige eeuw; was oprichter van het tijdschrift Mens en Melodie. Wouter Paap
2. Leerling van nummer 1 en dirigent van het USO wiens beweeglijkheid in zijn naam doorklinkt. Paul Hupperts
3. Telg uit een Utrechtse familie van musici en leerling van o.a. Luciano Berio. Louis Andriessen
4. Ook een dirigent van het USO, met succes vier keer getrouwd, die zijn vleugels ver heeft uitgeslagen tot hij in Australië 
neerstortte. Willem van Otterloo

Na loting kwam Joost van der Lijn als winnaar uit de bus. Hij had ook gevonden waar Henk van Hilten de tekening op de 
achterpagina had gemaakt: Janskerkhof 16. Hij kan de prijs op het Gildekantoor afhalen. 
Een van de inzenders meldde in zijn (handgeschreven) brief dat de puzzel hem er zelfs toe had gebracht om een wandeling met 
als thema klassieke muziek te maken. 

Over de tekening merkte een inzender op dat het luik in de witgepleisterde gevel niet naar links maar naar rechts scharniert. 
Hij krijgt een pluim voor zijn scherpe oog.

Nieuwe puzzel

In de serie Bekende Utrechters gaat het nu over vier stadgenoten die hun sporen hebben verdiend in het ondernemerschap.
1. Autohandelaar die Bastiaan het hof heeft gemaakt.
2. Ondernemer die met aapjes en paarden het Utrechtse straatbeeld indertijd bepaald heeft.
3. Uitvinder van het volkorenbrood wiens naam rijkdom garandeert.
4. IJzersterke machinefabrikant die niet in jaffasinaasappels deed.

Weet u de puzzel op te lossen of kunt u vertellen waar de tekening van Henk van Hilten is gemaakt? 
U kunt uw antwoord voor 1 maart 2024 mailen naar kantoor@gildeutrecht.nl of, als u liever pen en papier gebruikt, 
opsturen naar Redactie Gildenieuws, Lange Smeestraat 7, 3511 PS Utrecht  	

� Thom van Rossum

INGEZONDEN BRIEF
Geachte redactie,

Gilde Utrecht Nieuws lees ik altijd met 
veel plezier. Speciale aandacht gaat 
daarbij uit naar de puzzel en naar de 
tekening van Henk van Hilten. En als 
ik de oplossingen weet stuur ik die 
natuurlijk in. Verder heb ik meestal niet 
zoveel te reageren, behalve nu.
In het artikel over het Utrechts Conser-
vatorium (toevallig ook van Henk) lees 
ik de zin Want rondleiders houden toch 
vooral van jaartallen en feiten.
Wat betreft die feiten: helemaal mee 
eens, je moet er aardig wat kennen om 
een verhaal samen te kunnen stellen. 
Maar jaartallen? Zijn die interessant? 
Zeggen die iets? ‘De Domtoren werd 
gebouwd tussen 1321 en 1382’ hoorde 
ik een gids voorlezen van een A4’tje. 

Als ik dat zie denk ik, geef die mensen 
je tekst en ga zelf lekker koffie drin-
ken. Dit soort feiten gaat het ene oor 
in en het andere oor uit omdat het 
helemaal niets zegt. Maar als ik de 
steenhouwersmerkjes aan de ingang 
van de Dom aanwijs en vertel dat zo’n 
ambachtsman misschien van elders 
kwam, hier een aantal jaren werkte en 
wat verdiende, maar  voor z’n 35ste 
met stoflongen dood ging, dan is dat 
een stukje menselijke geschiedenis 
dat beklijft. Net als het verhaal over de 
homoprocessen, verteld op een steen 
in het plaveisel van het Domplein, niet 
geheel toevallig vóór het Vrijheids-
beeld, met twee teksten haaks op 
elkaar, en waaròm die zo geplaatst zijn. 
Gehoord de reacties blijft zoiets bij. 
Maar die ruim zestig jaar bouwtijd van 

de Domtoren: was dat lang voor een 
dergelijk bouwwerk, of juist niet, en wie 
financierde de bouw, en hoeveel arbei-
ders waren erbij betrokken? Lijkt me 
veel interessanter. Net als de uitleg van 
enkele lantaarnconsoles, de legende 
van Sint Maarten en de achtergrond 
van het wapen van de stad. En zo nog 
wat leuke, bijzondere, interessante en 
unieke plekjes en hoekjes. 

Mijn persoonlijke mening over jaartal-
len? 
Ze kennen is goed, een aantal. Er mee 
strooien? Doe dat maar met peperno-
ten.

Bert Barten
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� tekening: Henk van Hilten
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Waar is deze tekening gemaakt?  � tekening: Henk van Hilten
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