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Het is te afgezaagd om in dit seizoen en in dit nummer een citaat van 
Herman Gorter te gebruiken om iets nieuws aan te kondigen. Dat doe ik 
dus ook niet… Bovendien is van aankondigen hier geen sprake want je hebt 
het nieuws al in handen: ons blad is van naam veranderd en heeft meteen 
een metamorfose ondergaan. 
Als je dan een nieuwe naam hebt gevonden, gooi het dan ook de 
vormgeving over een nieuwe boeg, vond de redactie. En zo geschiedde…
Indertijd hebben we de Gildevrijwilligers uitgenodigd om een nieuwe naam 
te bedenken voor ons blad. Die oproep heeft wel enkele reacties opgeleverd 
waar de redactie een (eind)streep door heeft gehaald. Die voorgestelde 
namen hebben die streep dus wel en niet gehaald.
Bij de Werven roept een typisch Utrechts gevoel op, een gevoel dat jullie 
allemaal zullen herkennen. De bedenker van de nieuwe naam gaf er de 
voorkeur aan anoniem te blijven en verwees ons daarbij naar de bekende 
uitroep What’s in a name. 
Hoewel de naam en vormgeving misschien verrassend anders zullen zijn, 
is de inhoud nog altijd herkenbaar en vertrouwd.

Colofon Van de redactie
door Thom van Rossum 
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Opgegroeid in het oorverdovend saaie en dorpse Apeldoorn 
wist ik niet hoe snel ik na de middelbare school naar een 
echte stad moest verhuizen. Na ruim twee jaar Eindhoven 
(behoorlijk leuk) ging ik naar Utrecht (veel leuker). De 
grachten en steegjes, theaters, filmhuizen, restaurants, cafés, 
dat alles was allemaal zeer aan mij besteed. En ik vond (en 
vind) de stad zo mooi dat ik tijdens mijn studie als bijbaan 
gids op de Domtoren werd en vervolgens nog een tijdje als 
VVV-gids werkte. Tot er kinderen kwamen en de theaters, 
cafés en restaurants naar de achtergrond verdwenen en 
ingeruild werden voor speeltuinen, zwembaden, indoor-
speelparadijzen en schoolpleinen. 

Van stadsmens naar buitenmens
Maar toen ons gezin - na een paar jaar op de wachtlijst - in 
aanmerking kwam voor een volkstuintje bij tuinenpark de 
Pioniers veranderde er iets. We hadden ons ingeschreven met 
het idee dat de kinderen daar een beetje uit konden razen en 
dat wij op een stoeltje in de tuin gingen zitten met een goed 
boek en een lekker glas wijn. Maar de boeken bleven dicht en 
ik stortte me op het tuinieren. Ik deed verwoede pogingen om 
mijn eigen groentes te kweken, helaas met weinig succes. We 
plantten fruitbomen en -struiken (dat ging al een stuk beter), 
ik leerde van alles over mulchen en de no-dig-methode, 
want als je niet zo veel tijd hebt moet je slim tuinieren. En 
in coronatijd bleek ons tuintje dé ontsnappingsroute uit 
het eindeloze thuiszitten. Ik maakte jam, siroop en gelei, 
onderzocht wanneer en hoe ik moest snoeien en veranderde 
langzamerhand van stadsmens in buitenmens.

 ‘In coronatijd bleek ons tuintje dé 
ontsnappingsroute 

uit het eindeloze thuiszitten.’

Urban farming 
Anderhalf jaar geleden kreeg ik de kans om een klein 
voedselbos te helpen aanleggen in een verwaarloosde punt 
van het terrein van de vereniging. Ik noem mezelf inmiddels 
voedselboswachter en hoop dit jaar de eerste oogst uit het 
voedselbos te halen. Ik leer steeds meer over fruitstruiken en 
-bomen, bloemen voor de bijen en groente, niet uit boeken, 
maar door wekelijks buiten bezig te zijn en ik droom soms 
van een boerderijtje in het groen. Maar zou ik ook echt de 
stad uit willen? Net nu mijn kinderen ouder zijn en ik de weg 
naar de theaters, filmhuizen en restaurants weer aan het 
terugvinden ben? Of zou het een optie zijn om de natuur nog 
veel meer naar de stad toe te halen? Zou dat niet sowieso de 
toekomst van onze stad moeten zijn? Utrecht is al best groen, 
maar volgens mij kan het nog veel groener. Inmiddels is het 
overduidelijk dat bomen helpen om de stad te verkoelen en 
dat het geen goed idee is om je hele tuin vol tegels te leggen 
nu het vaak lange periodes achter elkaar regent. 
En hoe leuk zou het zijn als die groene stad ook eetbaar 

is! Er gebeurt al wel wat op het gebied van urban farming 
in Utrecht. Een klein onderzoekje bracht mij o.a. bij de 
Funghi factory op het Science Park, er zijn maar liefst drie 
wijngaarden in Utrecht waarvan eentje aan de Van Asch van 
Wijckskade!, de moestuin bij stadion Galgewaard is al jaren 
een begrip, we hebben de Stadsjochies: een restaurant in een 
kas met een eigen moestuin, kwekerij Stekkers in Overvecht 
kweekt struiken en bomen voor voedselbossen, restaurant 
The Greenhouse bij het station heeft een eigen kas op het 
dak, bij Food for Good in Kanaleneiland kun je je eigen 
groente en fruit kweken en oogsten en zo zijn er ongetwijfeld 
nog veel meer lekkere, groene projecten in de stad.

If you can’t beat it, eat it!
Ik zou zeggen: doe ook mee! Trek die tegels uit je tuin en 
plant een (appel)boom of (bessen)struik, adopteer een 
boomspiegel, of klop aan bij het initiatievenfonds voor een 
grote bloembak in je saaie straat. En ben je nou bang voor 
onkruid? Bedenk dan dat onkruid iets heel subjectiefs is. Er 
is geen objectieve of biologische definitie van onkruid. Wat 
de één onkruid vindt, laat de ander in zijn tuin staan vanwege 
de mooie bloemen En stoor je je er toch aan, bedenk dan 
dat heel vaak geldt: if you can’t beat it, eat it. Dus maak 
paardenbloemengelei of -jam. Gooi jonge brandnetelblaadjes 
door de soep, of versier salade met de bloemetjes van 
madeliefjes. En heb je last van tuindersverdriet (het beruchte 
zevenblad)? Maak er dit voorjaar een lekkere pesto van naar 
een recept van Yvette van Boven! (zie pagina 4)

Foto: privéarchief

Voedselboswachter Gerlofke

Nieuws uit de 		
Lange Smeestraat Voedselboswachter

door Gerlofke Hekelaar 
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Onkruidpesto 
Je kunt erop variëren door in plaats van hazelnoten, walnoten of cashewnoten te gebruiken. Of het zevenblad te combineren 
met ander ‘onkruid’ als hondsdraf, paardenbloemblaadjes, daslook en jonge brandneteltoppen. Wil je geen kaas gebruiken? 
Vervang de Parmezaanse kaas dan door edelgistvlokken of een eetlepel witte miso.

Ingrediënten:
•	 3 handenvol vers jong zevenblad
•	 rasp en sap van 1 citroen
•	 75 gram hazelnoten, kort geroosterd in een droge koekenpan
•	 2 eetlepels Parmezaanse kaas
•	 1-2 tenen knoflook
•	 zeezout & versgemalen zwarte peper
•	 150 ml olijfolie extra vierge

Was het zevenblad en slinger het droog in de slacentrifuge of leg de gewassen bladjes op een theedoek en dep ze droog. Doe 
alle ingrediënten in een keukenmachine en maal tot een mooie, gladde pesto. 
Voeg iets extra olie toe als de pesto te droog wordt. Breng op smaak met zout en peper. Stop je zelfgemaakte zevenbladpesto 
in een schone, droge pot die goed afsluitbaar is en eet binnen veertien dagen op.

Op 22 februari 2024 overleed vrij onverwacht Klaas Meester 
in de leeftijd van 73 jaar. Klaas werd in 2017 rondleider en was 
eerder al rondleider in DOMunder.

Naast de gebruikelijke rondleidingen had Klaas speciaal 
aandacht voor Lunetten waar hij ook met zijn gezin woonde. 
De laatste jaren was hij ook gids op de forten van Lunetten en 
het Romeinse schip.

Met veel toewijding deed hij zijn werk. Recht door zee en op 
zijn tijd wat humor. Altijd vriendelijk.

Het Gilde heeft een waardevolle gids en hartelijke collega 
verloren die wij niet snel zullen vergeten.

Gilde Utrecht wenst zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
sterkte toe.

In memoriam 
door Ton Verhagen 

Foto: Privéarchief

Recept 
door Yvette van Boven - bron: Volkskrant 
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In mijn conversatiegroepen kwam regelmatig het verschil 
tussen al en pas ter sprake. Op de standaardvraag ‘Hoe lang 
ben je in Nederland?’ antwoordde iemand ‘al vier maanden’ 
waarna ik de groep vroeg of ze dat lang vonden en of ‘pas’ in 
dit verband niet beter was dan ‘al’.
Nu bestaat Gilde Utrecht 35 jaar en komt de vraag op of dat 
lang of kort is en wat die ‘leeftijd’ betekent. In termen van 
een mensenleven zou je  kunnen spreken van ruim volwassen, 
min of meer gesetteld, geestelijk hopelijk in evenwicht, maar 
ook hopend op nog vele jaren met nieuwe uitdagingen en 
perspectieven.
Op gevaar af in mijn beeldspraak te verdrinken ga ik deze 
termen vertalen naar onze jarige organisatie. Let wel, het gaat 
dus niet over de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers (die 
ligt ongeveer op het dubbele van 35!), maar om Gilde Utrecht 
als organisatie.  

 ‘We zijn er al een aardig tijdje en we hopen 
er nog heel lang te zijn!’

Ruim volwassen
Dat ons Gilde volwassen is durf ik wel te stellen. Sinds de 
bescheiden en eenvoudige eerste stappen in 1989 vanuit 
de Haverstraat is er veel veranderd en combineren wij 
de kenmerken van een club echte vrijwilligers met een 
professionele aanpak en een stevige organisatie. Het kantoor 
en de bemensing daarvan stralen dat uit en onze partners en 
‘klanten’ herkennen dat. Ook door onze publiciteit wekken en 
krijgen we het nodige vertrouwen van onze omgeving, getuige 
de continue aanwas van aanbieders en vragers.

Min of meer gesetteld
Gesetteld zijn we in letterlijke zin zeker in de Lange 
Smeestraat; in figuurlijke zin mag dat ook wel gesteld worden 
(zie voorgaande alinea), maar we zijn ons bewust van de 
opgave, steeds weer ons bestaansrecht te bewijzen en te 
blijven werken aan verbetering en versterking om te blijven 
voldoen aan de verwachtingen. Tevreden achterover leunen 
en vertrouwen op onze routine is zeker niet ons beleid.

Geestelijk hopelijk in evenwicht
Als geestelijk evenwicht betekent dat alles altijd in harmonie 
verloopt is dat een onmogelijke eis. Ook wij maken fouten 
en zijn vaak op zoek naar de balans tussen de vrijwilliger als 
individu en de verantwoordelijkheden en kwaliteitseisen bij 
het aanbod onder de vlag van Gilde Utrecht. Dat alles liefst in 
een sfeer van onderling respect en wederzijds vertrouwen.

Nieuwe uitdagingen
Nieuwe uitdagingen gaan we niet uit de weg, er komen steeds 
weer nieuwe ideeën en activiteiten op, soms als reactie 
op vragen van buitenaf, maar vaak ook uit eigen kring. 
Tegelijkertijd bouwen we voort op de ervaring en kennis van 

onze vrijwilligers die vaak lang bij het Gilde blijven. Niet 
voor niets is onze doelstelling om ouderen te helpen actief 
en maatschappelijk betrokken te blijven en hun talenten te 
blijven gebruiken na hun werkzame leven. Soms komen ‘oud’ 
en ‘nieuw’ ineens samen: de nieuwe naam van ons blad Bij 
de Werven roept herinneringen op aan ons motto - Zwerven 
tussen Dom en werven - waaronder de rondleidingen in de 
jaren negentig van de vorige eeuw werden aangeboden.  

Perspectieven
Daarmee zijn de perspectieven voor nog vele jaren na deze 
vijfendertig volgens mij gezond en is het antwoord op de 
beginvraag naar ‘pas of al?’ niet meer zo belangrijk. We zijn er 
al een aardig tijdje en we hopen er nog heel lang te zijn!

Reden genoeg voor een feestje!

Vijfendertig 
door Hans Marcelis 

Foto: Gildearchief
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35 jaar Gilde Utrecht! 

 

Lustrumviering Gilde, 31 mei 2024. 

Op vrijdag 31 mei a.s. vieren we dat Gilde 35 jaar bestaat en een belangrijke functie in de stad 
vervult. Als het goed is staat deze datum al in jullie agenda! 
 
De jubileumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor deze feestelijke gebeurtenis en 
de afgelopen tijd hebben we jullie al een paar keer per mail benaderd met enkele onthullingen 
over het programma. Zo hebben we de locatie – Villa Jongerius – al laten weten. En omdat het 
een feest wordt van, voor en ook door alle Gildevrijwilligers, hebben we jullie inbreng gevraagd 
voor een paar programmaonderdelen.  

Graag willen we een foto van de plek die gerelateerd is aan je (vrijwilligers-)werk voor Gilde.  En 
graag ook willen we een mooie anekdote (in de vorm van een concreet verhaal) van je werk voor 
het Gilde. Zie hiervoor onze brieven van resp. 14 maart en 20 maart jl.. Heb je nog niets 
ingestuurd, dan kan dit nog tot uiterlijk 20 april a.s., naar: jubileum.gilde@gmail.com. Wacht dus 
niet langer en stuur je verhaal en je foto naar ons toe! 

De komende weken zal er meer informatie volgen. Goed dus om af en toe je mail te checken om 
niets te missen! 

Wij kijken uit naar je komst naar Villa Jongerius op vrijdag 31 mei a.s. 

Tot dan! 

De jubileumcommissie 
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Uit de vrijwilligersenquête van voorjaar 2023 kwam onder 
andere naar voren dat men vaak niet veel zicht heeft op het 
werk van het bestuur. Je zou natuurlijk kunnen denken ‘geen 
bericht is goed bericht’. Maar zo maken wij ons er niet van af.

In deze vaste rubriek doen wij steeds verslag van ‘wat er zoal 
speelt’. Daarbij hebben we niet de illusie dat dit door iedereen 
met rode oortjes gelezen wordt, maar de geïnteresseerde 
lezer kan zo op de hoogte blijven. 
Voor bijzondere en belangrijke zaken wordt altijd een directe 
mailing aan alle vrijwilligers of betrokkenen gestuurd. Verder 
is het zo dat het jaarverslag en de jaarrekening elk jaar op de 
website worden geplaatst, zodat iedereen dat kan lezen. Met 
dit alles denken we te voldoen aan de wens tot transparantie.
  
Een belangrijk onderwerp dat in het begin van het jaar op de 
bestuursagenda staat zijn de financiële resultaten over het 
voorafgaande jaar. 
Om enig inzicht te geven in de financiën van Gilde Utrecht: 
60% van de totale inkomsten wordt gevormd door de 
subsidie van de gemeente. Die is vooral bedoeld voor de 
activiteiten op de beleidsterreinen Taalondersteuning en 
Voorkomen eenzaamheid ouderen. 

Daarnaast zorgen de bijdragen van deelnemers - bij 
taalondersteuning, de cursussen en vooral de rondleidingen 
- voor de benodigde middelen die nodig zijn voor de 
continuïteit van ons werk en de organisatie. 
Aan de uitgavenkant vormt de post salarissen en huisvesting 
ongeveer 60% van het totaalbedrag. Ongeveer 20% wordt 
besteed aan organisatiekosten, zoals kantoorkosten, ICT en 
administratiekantoor en de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst. 
De vrijwilligersvergoedingen beslaan ongeveer 10% en de rest 
wordt uitgegeven aan activiteiten van de clusters (zaalhuur 
e.d.), PR en ons blad. 
Naast financiën werd de afgelopen maanden ook gesproken 
over de lustrumplannen en ons kwaliteitsbeleid. 

Zoals eerder gemeld is het bestuur binnenkort hopelijk 
weer op volle sterkte. Frans Pouw en Thea Boekhout nemen 
sinds januari deel aan de vergaderingen. Frans heeft zich 
bereid verklaard penningmeester te worden en Thea zal in 
de komende maanden beslissen of ze definitief toetreedt. 
Vermeldenswaard is verder dat we - in de persoon van 
Kasper van Bruggen - een vrijwilliger gevonden hebben die de 
financiële administratie wil verzorgen.  

Van de bestuurstafel

Wat speelt er zoal...

Foto: Nienke Willemsen

Gildefiets ‘Bij de Werven’
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Eind vorig jaar reisde een groep Gildegidsen per fiets, bus 
of auto af naar Nieuwegein voor een excursie naar museum 
Warsenhoek in het Natuurkwartier in Nieuwegein. Als je 
ervan uitging dat Nieuwegein alleen een nieuwbouwstad 
gevuld met Utrechtse overlopers is, dan viel er deze ochtend 
veel nieuws te leren! 

Collegiaal ontvangen door de vrijwilligers van de Historische 
kring Nieuwegein, in de oude museumboerderij (1666) 
Warsenhoeck, maakten we kennis met de interessante 
geschiedenis van de oorspronkelijke dorpen Jutphaas en 
Vreeswijk die nu zijn opgegaan in het inmiddels flink grote 
Nieuwegein.
Midden in de huizenzee van Nieuwegein ligt deze mooie 

Foto: Alfred Sturkenboom

alle aandacht erbij

In en om de stad

Nieuwbouwstad Nieuwegein
door Gerrit Huisman 

Foto: Alfred Sturkenboom

koffie en een luisterend oor

boerderij naast een fraaie poldermolen in 
het ‘natuurkwartier Oudegein’. Naast het 
museum zijn er leuke kinderspeelplekken 
en zelfsportfaciliteiten.      
De Historische kring Nieuwegein wil 
de bevolking actief betrekken bij het 
verleden onder andere met een initiatief 
over heemkunde voor basisscholen. 
De kinderen leren op de boerderij over 
het boerenleven van toen. We zien 
bijvoorbeeld een uitstalling van diverse 
voorwerpen die in de winter uit de 
hoeve moesten ter voorkoming van 
vochtschade.
We belandden in een tentoonstelling Van 
kerk tot zerk, over religieus erfgoed uit 
de oude dorpskerken St. Barbara en St. 
Nicolaas en uit de ruïne van het klooster 
Nazareth dat van 1423 tot 1573 een van 
de belangrijke gebouwen was in het oude 
dorp Gein dat lag op de plek van het 
huidige Nieuwegein. De tentoonstelling 
bestaat uit altaarbellen, monstransen, 

Foto: Alfred Sturkenboom

poldermolen Oudegein

vaandels voor processies, rouwborden, persoonlijke devotie-
artikelen en zelfs geluiden van de orgels.
Ook Nieuwegein kent boeiende verhalen uit het Rampjaar 
1672. Bijvoorbeeld het verhaal over de mislukte poging van de 
Franse bezetters om ook een waterlinie aan te leggen.
Het vroegere dorp Vreeswijk (inmiddels opgeslokt en nu een 
wijk van Nieuwegein) was na het graven van de Vaartse Rijn 
ook voor Utrecht een belangrijke plek. Vreeswijkers werden 
in die tijd ‘zandscheppers’ genoemd. Het dorp had toen een 
fraai uiterlijk, nog te zien op prachtige tekeningen van Jan de 
Beijer en Hendrik Spitzen. 
We kregen ook de gelegenheid de wipwatermolen (net als de 
museumboerderij gebouwd in 1666) te beklimmen, die al die 
tijd in de polder voor droge voeten heeft gezorgd. 
Nieuwegein is dus niet alleen nieuwbouw, maar ook historie 
en natuur.
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Een belangrijk stukje Utrechtse, maar ook Nederlandse 
geschiedenis ligt besloten in onze Utrechtse forten en de 
inundatiegebieden daaromheen. Binnen het Gilde bestaat 
er een bijzonder groepje gidsen dat zich bezighoudt met 
rondleidingen op deze forten en met fiets- en wandeltochten 
langs de Hollandse Waterlinie. 
Fortengids en coördinator van de fortenactiviteiten Guus 
Reith neemt je mee in de geschiedenis van de Hollandse 
Waterlinie en de Utrechtse forten! Verderop in dit nummer 
is een interview te lezen met Joost Batelaan van fort aan de 
Klop.

Opzettelijke dijkdoorbraken
Vanwege de godsdienstige twisten in de Nederlanden was 
er tachtig jaar lang, vanaf 1568, een harde strijd tussen 
de Spanjaarden en de noordelijke provincies van de 
Nederlanden. Vanaf 1578 en vooral in 1629 was de strijd  
het hevigst. Gelukkig hadden de Hollanders ervaring met 
het bevrijden van Alkmaar en Leiden door, via opzettelijke 
dijkdoorbraken, gebruik te maken van water. Dit was het 
begin van een periode waarin goed werd nagedacht over 
een lange waterlinie ter bescherming van de noordelijke 
Nederlanden. Dit plan werd uitgewerkt maar pas in 1672, 
toen de Zonnekoning Lodewijk XIV ons land bezette, kreeg 
het plan voor de waterlinie daadwerkelijk vorm. Stadhouder 
Willem III liet veel water uit de Zuiderzee - het huidige 
IJsselmeer - via Naarden en Abcoude richting Woerden 
pompen om de opmars van Lodewijk te stoppen. Door ruzie 
met de staat Holland lag het Sticht en dus de stad Utrecht 
niet binnen deze waterlinie. De Franse troepen konden door 
de linie niet doorstoten naar het noorden en bleven een jaar 
lang in Utrecht hangen en pas na verdrijving van de Fransen 
door het Statenleger keerde de rust terug in ons totaal 
verarmde Sticht.

Kniehoog water in de linie
door Guus Reith 

Foto: Oetsia van der Wijk

Fort de Bilt

Patriot Krayenhoff � portret door Charles Howard HodgesPatriot Krayenhoff � portret door Charles Howard Hodges

82 kilometer Nieuwe Hollandse Waterlinie
Vanaf 1750 ontstaat forse onenigheid tussen de 
Oranjegezinden en het deel van de bevolking dat meer 
democratische rechten eist. Zij verenigen zich als de 
‘patriotten’ en zetten stadhouder Willem V onder druk 
door diens echtgenote, Wilhelmina van Pruisen, in 1787 bij 
de Goejanverwellesluis gevangen te houden. Wilhelmina 
wilde namelijk de hulp van het Statenleger inroepen om de 
patriotten in toom te houden. Het gevangen houden van 
Wilhelmina was een onaanvaardbare belediging voor haar 
machtige broer Friedrich Wilhelm II die heerste in Pruisen. 
Hij kwam met een leger van 25.000 man naar Nederland en 
veroverde Utrecht en Amsterdam. Zo wreekte hij zijn zus 
Wilhelmina én herstelde hij de macht van de stadhouder. 
De poging van de patriotten om deze legermacht tegen te 
houden door de Oude Hollandse Waterlinie in te zetten 
was mislukt en de patriotten vluchtten naar Frankrijk. Daar 
maakten zij in 1789 kennis met de idealen van de Franse 
Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Duidelijk was 
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dat dit ook hun idealen waren en zij lobbyden om met een 
Frans leger naar de Nederlanden te komen. Dat gebeurde in 
1794 waarna de Bataafse Republiek ontstond. Daarna werd 
ons land korte tijd het Koninkrijk Holland met Lodewijk 
Napoleon aan het hoofd en aansluitend ingelijfd in het 
Keizerrijk onder Napoleon Bonaparte. Deze keizer had met 
de patriot Krayenhoff al een plan gemaakt om een nieuwe 
waterlinie aan te leggen vanaf de Zuiderzee via Utrecht naar 
het zuiden. Deze linie lag dus veel oostelijker dan de eerdere 
waterlinie, want de nieuwe vijand kwam uit het oosten.

‘Altijd krijgen de gidsen de vraag of het 
allemaal zinloos is geweest zoveel geld 

- omgerekend meer dan 33 miljard euro - 
uitgegeven te hebben.’

Toen Koning Willem I - hij nam de koningstitel van Lodewijk 
Napoleon over - in 1815 in de Nederlanden aan de macht 
kwam, besloot hij om samen met de patriotten het plan voor 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie, ontwikkeld met Napoleon 
Bonaparte, over te nemen en tot uitvoering te brengen. Met 
deze nieuwe waterlinie kon men een gebied van meer dan 
82 kilometer (met een breedte van 1 tot 7 kilometer) van de 
Zuiderzee naar het zuidoosten en vanaf de Maas en de Waal 
richting het westen onder water zetten.

Kniehoog water
Er werd hard gewerkt om dit langgerekte gebied onder water 
te krijgen. Overal werden sluizen en gemalen of stuwen 
geïnstalleerd die het water óf moesten doorlaten dan wel 
afsluiten om leegloop te verhinderen. Waterdeskundige Jan 
Blanken voerde deze taak uit. Daarbij ook gebruikmakend 
van een nieuwe uitvinding: de waaiersluis (een sluis die tegen 
de waterdruk in geopend kan worden). Het hoogteverschil 
tussen Gorinchem in het zuiden en Naarden in het noorden 
was meer dan twee meter. Men moest daarom met kommen 
werken. Ook moesten er enkele hoger gelegen wegen 
aangelegd worden om iedereen droge voeten te garanderen. 
Om te voorkomen dat de vijand via deze wegen naar 
binnen kwam, bouwde men bij de wegen diverse forten ter 
verdediging. Overigens was de geplande waterhoogte bij 
inundatie van de linie slechts kniehoogte; dit was voldoende 
om de vijand tegen te houden; varen met een schip was 
onmogelijk met deze ondiepte.
De patriotten Krayenhoff en Offerhaus hebben hieraan 
gewerkt vanaf 1820. De vier Lunetten waren de eerste 
forten die vanaf 1821 gerealiseerd werden. Andere forten 
zoals fort aan de Klop, fort Blauwkapel en fort de Bilt waren 
aanvankelijk slechts een grasvlakte met een ringwal voorzien 
van ‘middeleeuws prikkeldraad’ (meidoornstruiken) en een 
slotgracht. 
Pas na 1850 startte men met het bouwen van onderkomens 
voor soldaten en bomvrije kazernes. Dit zou absoluut nodig 
zijn om hun extra bescherming te bieden, zeker ook omdat 
de kanonnen van steeds verderaf gericht konden schieten en 
ook het getrokken geschut stabieler de granaten kon richten. 
Vanaf 1871 bood elk fort in ieder geval die bescherming. 
Omstreeks 1850 had Utrecht zes forten. Vier van deze forten 
lagen te dicht bij de stad en daarom bouwde men vanaf 1871 
nog een tweede rij forten iets verderop. Dit ook om de risico’s Bron: Wikipedia

Nieuwe Hollandse Waterlinie

te spreiden en zo konden de forten elkaar onderling met 
vuurkracht ondersteunen.

Zinloos? 
Totaal zinloos bleken de forten te zijn geworden als 
verdedigingsobject door de uitvinding van de brisantgranaat 
(omstreeks 1885). Die kon met ongelooflijke precisie 
afgeschoten worden en vanaf 8 kilometer een fort raken. 
Deze granaat boorde zich in de muur of in de grond, 
ontplofte dan en vernietigde alles. De oplossing hiervoor 
was versterkingen bouwen buiten het fort in de vorm van 
zowel schietkazematten als onderkomens voor de soldaten. 
Dat organiseerde men vooral tijdens de dreigingen tussen 
1914 en 1918. Maar ook tijdens de dreiging van aanvallen 
vanaf 1934 toen Hitler aan de macht kwam, werden nog extra 
mitrailleurkazematten en onderkomens voor de soldaten 
gebouwd.

Altijd krijgen de gidsen de vraag of het allemaal zinloos 
is geweest zoveel geld - omgerekend meer dan 33 miljard 
euro - uitgegeven te hebben. Zeker omdat de Duitsers met 
vliegtuigen over de waterlinie heenvlogen. Mijn antwoord is 
steevast: we hebben veel geleerd van waterbeheersing en het 
heeft de Nederlanders toch een gevoel van veiligheid gegeven.
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De Waterliniegidsen hebben kennis van ontzettend veel 
feiten die met de bouw en organisatie van de waterlinie en 
de forten te maken hebben. Ook van de kringenwet en de 
vestigingswet, van de onvolkomenheden in de bouw, van de 
watervoorziening, van de remises, van de munitieopslag en 
van de historische achtergronden in het algemeen. 
De meeste forten zijn in Utrecht nu in gebruik door allerlei 
groepen met sociale taken; zo zijn er organisaties actief voor 
buitenschoolse opvang, scouting etc. 

Tip
Wandel of fiets eens mee met de Gildefortengidsen; elke 
Gildevrijwilliger mag af en toe gratis met een wandeling of 
fietstocht mee. Geef je dan niet op via de website, maar stuur 
een mailtje naar balie@gildeutrecht.nl met de vraag of je 
mee kan op een bepaalde wandeling. Geef duidelijk aan dat je 
Gildevrijwilliger bent; zolang de wandeling niet is volgeboekt, 
mag je gratis mee! 

Foto: Gildearchief

Fort de Gagel

Foto: Geert van Beek

Fort aan de Klop
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Over taal

Onlangs leende iemand mij een boek met de titel Je mag 
ook niets meer zeggen. Ik verwachtte(!) een tirade uit (ultra)
conservatieve en traditionele hoek over alles wat ons ‘wordt 
afgenomen of niet meer mag in deze tijd van woke en 
hypercorrect gedrag’.
Niets was minder waar! De kernboodschap van dit boek is 
het bestaan van grote ongelijkheid in onze maatschappij en 
de oproep tot meer inclusie. De schrijver, Mounir Samuel, 
begeeft zich op bijna alle maatschappelijke terreinen en 
in talloze situaties ter illustratie van die boodschap. Hij 
ondersteunt zijn uitspraken met een indrukwekkende 
hoeveelheid feiten en onderzoeksgegevens. Het is niet 
aan mij om een oordeel te vellen over de geldigheid van al 
die uitspraken en de bruikbaarheid van de gepresenteerde 
verbeteringen en oplossingen. De aanleiding om op deze 
plaats over dit boek te schrijven ligt in het feit dat taal als 
een rode draad door de hoofdstukken terugkeert en dat de 
auteur voortdurend demonstreert hoe taal zowel afstand kan 
scheppen als verbindend kan werken. Ook laat hij zien wat de 
impact van ons taalgebruik kan zijn op onze gesprekspartners 
en met name op personen uit groepen die op een of andere 
manier afwijken van de ‘standaard’ die we - onbewust - 
hanteren bij ontmoetingen met anderen. Dat wordt in het 
boek toegepast op uiteenlopende groepen als mensen met 
een beperking, personen met een ‘andere’ seksuele oriëntatie, 
minder-taalvaardigen, moslims en diegenen die zich 
onderscheiden door een andere huidskleur.

De macht van taal
door Hans Marcelis 

In al die situaties gaat het erom je bewust te zijn van de 
nuances en gevoelswaarde van je gekozen woorden. In de 
loop van zijn boek introduceert Samuel zelfs nieuwe woorden 
die daar rekening mee houden, maar vaak ook gaat het om 
een keuze uit bestaande woorden. Om een paar voorbeelden 
te noemen: Samuel schrijft over het verschil tussen beperking 
en handicap bijvoorbeeld ‘een beperking wordt pas een 
handicap als de samenleving er geen rekening mee houdt’. 
Of wanneer het gaat over opleidingsniveau: ‘beter dan van 
hoogopgeleid en laagopgeleid kan worden gesproken van 
theoretisch- en praktisch opgeleid. En in plaats van de term 
laaggeletterdheid wordt basisgeletterdheid aangeraden. 
Belangrijker dan deze suggesties voor woordgebruik (die 
soms mijns inziens ook wel wat doorslaan) is de constatering 
dat taal ook kan werken als barrière voor de kansen op een 
volwaardig deelnemen aan de samenleving. Dat begint al 
in het onderwijs, waar toegenomen taligheid van bijna alle 
schoolvakken een handicap vormt voor een deel van de 
leerlingen. Maar het geldt zeker ook voor de communicatie 
van de overheid en organisaties die een deel van de bevolking 
niet bereikt.

‘De auteur demonstreert voortdurend 
hoe taal zowel afstand kan scheppen als 

verbindend kan werken.’

Ook onze Gildedoelgroep van mensen met een niet-
Nederlandse achtergrond komt in het boek natuurlijk 
aan de orde. Zij beginnen met een flinke achterstand in 
onze samenleving. Door de taaleisen die aan hen gesteld 
worden doen we onvoldoende recht aan hun talenten 
en hun opleiding en ervaring elders. De schrijver pleit er 
onder andere voor om minder nadruk te leggen op formele 
taalonderdelen als lidwoorden en voorzetsels en om naast 
correct Nederlands ook begrijpelijk Nederlands als criterium 
te hanteren. Daarnaast wijst hij erop dat vragen als ‘waar kom 
jij vandaan?’ en zelfs goedbedoelde complimenten als ‘wat 
spreek jij goed Nederlands!’ onbedoeld stigmatiserend of 
neerbuigend kunnen overkomen. 

Een krasse uitspraak vind ik wel, dat het Nederlands een van 
de grofste talen ter wereld is, maar misschien gaat dit vooral 
over het hedendaagse taalgebruik in publieke en sociale 
media.

Het boek is geschreven vanuit de persoonlijke ervaringen van 
de auteur, die zichzelf tot meer dan een van de door hem 
besproken groepen rekent. Maar het heeft veel aandacht 
getrokken en geleid tot uitnodigingen aan zijn adres voor het 
geven van adviezen en het houden van workshops in diverse 
kringen. Of die impact blijvend is en de aanbevelingen breed 
worden gevolgd moet afgewacht worden, maar het is in elk 
geval een waardevolle aansporing tot zorgvuldig en bewust 
gebruik van onze moedertaal. 
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Woorden-schatten: zo heette ik op dinsdagmiddag 
de aanwezige collegae welkom op onze bijeenkomst 
taalaanbieders. We waren weer bij elkaar in de prachtige zaal 
van het Bartholomeus Gasthuis, ruim dertig van ons, om te 
luisteren en te praten over ons werk: het begeleiden van en 
oefenen met mensen die de Nederlandse taal beter willen 
begrijpen, spreken en lezen. Met recht een ‘talig’ gezelschap 
dus, maar ook betrokken en hulpvaardig. Vandaar de titel van 
deze bijdrage.

Het begint met taal 
Sinds kort is ons Gilde aangesloten 
bij de stichting het begint met 
taal. Deze organisatie is expert op 
het gebied van taalcoaching en 
ondersteunt als zodanig ongeveer 
300 organisaties door middel van 
training, opleiding, materiaal etc. 
Ook voor onze taalvrijwilligers is het 
aanbod aan materiaal van het begint met taal nu beschikbaar. 
Enige tijd geleden heeft onze directeur een mail aan iedereen 
gezonden met de inloggegevens. Mocht je de inloggegevens 
niet meer kunnen vinden, dan kan je contact opnemen met 
kantoor.  

Woorden-schatten
door Martijn Verviers 

Foto: Simon Sluis

taaltref 2024 met Martijn Verviers, José Scherpenisse, Fritz Zondervan en Riek Kodde

De bijeenkomst in het Bartholomeus begon met een 
presentatie van Mariëlle van Rooij, een oude bekende van 
het Gilde en als trainer aangesloten bij het begint met taal. 
Haar presentatie ging over de effectiviteit van taalcoaching. 
De basisprincipes van tweedetaalverwerving kwamen daarbij 
aan de orde op een bijzonder plezierige en praktijkgerichte 
manier. Het leveren van maatwerk, enthousiasmeren, 
motiveren door je te richten op de dagelijkse praktijk, 
focussen op woordenschat en handige zinnen, niet te 
veel verbeteren maar liever verbeteringen uitlokken en zo 
zelfvertrouwen opbouwen. De respons van de zaal was groot. 
Je had ons bezig moeten zien toen we een paar zinnen in het 
Tigrinya oefenden, met ritme en melodie om het makkelijker 
te onthouden. Rappen in het Tigrinya kunnen we nog lang 
niet maar we hebben de eerste stapjes gezet. De bijdrage 
van Mariëlle werd besloten met een demonstratie van het 
beschikbare materiaal en met een aantal praktische tips, 
waarvan ik hier noem de site www.oefenen.nl. Zie verder de 
site van het begint met taal. Aanbevolen!
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Men is blij met onze hulp 
•	 De vrijwilliger is altijd behulpzaam.
•	 De vrijwilligers zijn aardig om ons te helpen. 
•	 Ik vind het leuk dat the vrijwilliger and ik leuke 

ervaringen delen en ervan leren.

Vaak is de durf om Nederlands te praten belangrijk. Wij 
verlagen de drempel: 
•	 Voor mij is het heel belangrijk dat ik durf om te 

spreken. Met mijn taalmaatje gaat het natuurlijk 
prima. Door de taalhulp durf ik vaker om vragen 
in het Nederlands te stellen. Ik doe nog steeds 
veel fouten en het is belangrijk voor mij dat mij 
taalmaatje mij hulpt.

•	 Praten is goed en ik durf meer; altijd leuke 
ontmoeting.

Onze begeleiding vindt men ook leuk, op maat en 
effectief:
•	 Heel flexibel, je kunt zelf zeggen wat je nodig heeft.
•	 Ik kan mezelf goed voorstellen met iemand.
•	 Iemand kunnen hebben die niet meteen overschakelt 

op Engels als ze mijn verwarde denkgezicht zien.
•	 Mijn vrijwilliger werd een soort vriendin uiteindelijk. 

Zij luisterde naar mijn wensen en heeft alles voor me 
gedaan om mijn Nederlands te verbeteren. Ik voelde 
me ook vrij om fouten te maken en vragen te stellen.

Gildekwaliteit 
Het tweede onderdeel van de middag bestond uit het werken 
aan het project Gildekwaliteit dat al een tijdje loopt en 
waarbij een kerngroep (Simon Sluis, Annemarie Aarnoutse 
en ondergetekende) een project uitvoert om structureel - en 
van onderop - aandacht te geven aan de kwaliteit van onze 
taalcoaching. Daartoe werden de afgelopen maanden al veel 
luistergesprekken gevoerd met vrijwilligers en deelnemers en 
ook op deze bijeenkomst bogen wij ons over vragen als: Wat 
is Gildekwaliteit? Wat willen we behouden? Wat willen we 
verbeteren? Welke verbeteracties willen we doen?
In kleine groepen werd geanimeerd en serieus gewerkt. Er 
werd flink gediscussieerd en op grote bladen werden de 
bevindingen van de groep genoteerd. Deze opmerkingen 
en de eerdere bevindingen in de luistergesprekken gaan we 
analyseren om te komen tot concrete en behapbare plannen. 
Wij zullen je daarvan op de hoogte houden.

Ervaring-wijzer
Hoe het gesteld is met de Gildekwaliteit is misschien ook 
een beetje af te lezen aan de ervaringen van de deelnemers, 
zoals ze die hebben genoteerd op het enquêteformulier, 
de Ervaring-wijzer, dat in opdracht van de gemeente wordt 
verspreid. De reacties zijn over het algemeen positief. 
Namens de coördinatiecommissie taal wens ik alle 
taalvrijwilligers veel plezier en succes toe met hun maatjes.

In 2022 vond de Groate Utreg Kwis plaats ter gelegenheid 
van 900 jaar stad Utrecht. Deze kwis (waaraan ook een flink 
aantal Gildevrijwilligers meedeed en meewerkte) kreeg dit 
jaar een heel leuke spin off in buurthuis Sterrenzicht.
Daar vond op 15 maart de eerste Groate Sterrenwijk Kwis 
plaats. Zes teams bonden,  onder het genot van diverse 
hapjes en drankjes, de strijd met elkaar aan onder leiding van 
niemand minder dan Koos Marsman.

In de kwis kwamen oude foto’s, sterke verhalen en 
legendarische wijkbewoners voorbij. Uiteraard stelde Koos de 
vragen in het plat Utregs, waarbij hij zo nu en dan vanuit de 
zaal gecorrigeerd werd op zijn uitspraak.
Ook werden de antwoorden op de vragen vaak al meteen 
nadat de vraag gesteld was luidkeels door de zaal geroepen. 
Maar dat mocht de pret niet drukken, sterker nog de pret 
werd er in de loop van de avond alleen maar groter op.

Team Wijfies kwam als winnaar uit de bus en kreeg uit 
handen van Koos de gouden wisselbokaal. Een wisselbokaal 
suggereert natuurlijk dat dit niet de laatste keer zal zijn dat de 
kwis plaatsvindt!
Het initiatief voor deze kwis lag bij Gildegids Peter Gieling. 
Gildegids Theo van Vliet deed research, ging met wijkbewoners 
de wijk in en maakte alle kwisvragen. Koos Marsman voorzag 

de kwisvragen van leuke filmpjes en Richard Tukker, Yvette 
van de Laan en Cas Fransen van het buurthuis zorgden voor 
de organisatie en het rijkelijk stromen van het bier. Dit was 
het begin van misschien wel een serie van kwissen in andere 
buurthuizen in andere wijken van Utrecht.

In Sterrenzicht eindigde de avond in een polonaise op Utreg 
me stadsie.  Ik denk dat we rustig kunnen stellen dat het een 
groot succes was.

KWISVRAAG
Sterrenwijk was oorspronkelijk een woningwetbuurt 
uit het begin van de 20e eeuw, ingesloten tussen de 
Oosterspoorbaan, de Kromme Rijn en de Abstederdijk. De 
375 witte noodwoningen, gebouwd vanaf 1918, hadden door 
de snelbouw (door ongeschoolde arbeidskrachten) en gebruik 
van lichte materialen als drijfsteen slechts een beoogde 
levensduur van vijfentwintig jaar. Het volksbuurtje werd 
populair bij grote arbeidersgezinnen vanwege de goedkope, 
ruime woningen. Hoe heette het buurtje oorspronkelijk?

A Planetenwijk
B Meridiaanwijk
C Ruimtedorp
D Hemelrijken

Een Kwis die uitliep op een polonaise
door Gerlofke Hekelaar 
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Halverwege de jaren zestig verlaat het ministerie van 
Defensie fort aan de Klop. Jarenlang is er weinig interesse in 
dit stukje Utrecht. Op het bijna 3 hectare door water omgeven 
terrein worden politiehonden getraind en zitten enkele 
hobbyclubs maar veel valt er niet te beleven. Die situatie is 
allang passé, blijkt uit een ontmoeting met de exploitant van 
het fort, Joost Batelaan.

Rond de eeuwwisseling koopt de gemeente Utrecht het 
behoorlijk verwaarloosde fort (met nog vier andere lokale 
forten) van het ministerie van Defensie voor het luttele 
bedrag van 1 gulden. Daarna blijft het nog lang stil want 
het stadsbestuur neemt de tijd om over een verstandige 
herbestemming na te denken. Joost Batelaan is een van 
de 15 ondernemers die zich meldt bij de gemeente om de 
exploitatie van het fort ter hand te nemen. Met enkele andere 
geïnteresseerden krijgt Batelaan de kans een bedrijfsplan in 
te dienen en zijn voorstellen vallen op het stadskantoor in 
goede aarde. Zo krijgt hij de kans het fort te gaan huren. Maar 
eerst moet er heel wat worden opgeknapt.

In de schijnwerper

Foto: Cor van Santen

Fort aan de Klop

Foto: Privéarchief

Joost Batelaan

Fort aan de Klop
Interview met Joost Batelaan, exploitant van het fort 		
door Cor van Santen 

Europees geld
Het lukt de gemeente om via Europese fondsen geld binnen 
te halen zodat de renovatie van het fort in 2005 kan beginnen. 
Medio 2007 is het karwei zo ver gevorderd dat de, ook 
door de gemeente, zeer gewenste stadscamping opengaat. 



Bij de Werven	 16

Foto: Cor van Santen

het terras bij fort aan de Klop

Diverse gebouwen op het terrein zijn aangepast om groepen 
te ontvangen en vergaderruimtes te creëren. Met de aanleg 
van een terras ontstaat een theehuis waar bezoekers, vaak 
wandelaars en fietsers, terecht kunnen. Weer later maakt een 
restaurant het horeca-aanbod compleet.

Populariteit 
Met de bezoekersaantallen gaat het spoedig goed, mede 
doordat het fort met zijn nieuwe bestemming veelvuldig 
in de publiciteit komt. En deze locatie is van begin af in 
trek bij bedrijven of instanties die buiten de deur willen 
vergaderen. Die populariteit groeit verder als in 2015 het 
tienjarig bestaan wordt gevierd met ‘Kermis de Klop’, 
een zomerweekend met veel kinderactiviteiten (zoals een 
timmerdorp), circusartiesten, toneelvoorstellingen en 
optredens van bandjes uit de buurt. ‘Het was een cadeau 
aan onszelf en onze gasten. Meer naamsbekendheid was 
een leuke bijvangst. Omdat het aanslaat is dit evenement in 
2016 en 2017 herhaald. Ik herinner me dat we een keer 11.000 
bezoekers hadden in zo’n weekend’, vertelt Batelaan. 

‘Het fort kent zijn eigen jaarritme’

Impact corona 
De coronapandemie met haar strenge regels (zoals afstand 
houden tot elkaar en zoveel mogelijk thuisblijven) heeft het 
leven op het fort behoorlijk veranderd. ‘Gelukkig hebben we 
hier veel buitenruimte dus gasten konden altijd wel een plek 
vinden zonder dat ze te dicht bij anderen in de buurt zaten. 
Alleen was dit voor onze bediening niet te belopen. Vandaar 
dat we toen zelfbediening op het terras hebben ingevoerd 
waarmee je het aantal contactmomenten beperkt. Dat 
concept bevalt zo goed dat we daarmee door zijn gegaan. 
Mensen bestellen dus via hun telefoon of komen naar de 
bar en ze krijgen een seintje (via buzzers) wanneer hun 
bestelling klaar is en waar die kan worden afgehaald’, legt 
Batelaan uit. 
Het fort kent zijn eigen jaarritme. In de periode april tot half 
oktober worden in een buitenoven pizza’s gebakken, komen 
de frietjes uit de zwarte foodtruck vandaan of complete 
maaltijden uit de buitenkeuken. Voor grotere groepen gaat 
de barbecue aan. In de lange winterperiode is het fort alleen 
toegankelijk voor groepen die bepaalde ruimtes huren 
voor bijvoorbeeld trainingen, vergaderingen, workshops 
en dergelijke. Of een gezelschap dat een jubileum of een 
verjaardag wil vieren.

Door de terrasruimte sterk te vergroten is het fort nu geen 
officiële trouwlocatie meer. ‘Want dan moet je bepaalde delen 
van het terrein vrijhouden voor een ceremonie, compleet 
met gelegenheid voor speeches enzovoorts. Dat past nu 
niet meer. Aan de andere kant zijn bruidsparen die hier hun 
receptie of feest willen houden natuurlijk welkom. Ze kunnen 
hier voldoende ruimte afhuren’, aldus Batelaan.

Einde camping
Van de camping is al snel na het uitbreken van de 
coronapandemie afscheid genomen. ‘Regels over het gebruik 
van sanitaire voorzieningen maakten doorgaan met de 
camping onmogelijk. En toen corona voorbij was, hebben 
we geconcludeerd dat we hier al genoeg activiteiten hebben. 
Campinggasten kunnen in de buurt overigens prima terecht 
bij de camping op de Kanonsdijk in Groenekan’, aldus 
Batelaan.

Warmtepompen
Dit jaar krijgt ook fort aan de Klop te maken met de 
energietransitie. Op de monumentale artillerieloodsen 
komen zonnepanelen te liggen. Dat is mogelijk doordat de 
regels dat je aan het uiterlijk van monumenten niks mag 
wijzigen behoorlijk zijn versoepeld. ‘Verder krijgen we hier 
warmtepompen voor de vloerverwarming van de gebouwen 
zodat alleen de keuken nog van gas afhankelijk is’, vertelt 
Batelaan die recent zijn huurcontract met de gemeente weer 
met tien jaar heeft verlengd. 

Van tien tot vijftig man personeel
Joost Batelaan (52) huurt samen met twee compagnons 
sinds 2005 Fort aan de Klop van de gemeente Utrecht. 
Eerder werkte de, in Woudenberg geboren, ondernemer 
bij de Nederlandse Jeugdherbergcentrale, de Sociale 
Verzekeringsbank, het UWV en in het bedrijfsleven. Bij 
het fort werkt hij met een wisselend personeelsbestand. 
In de rustige winterperiode gaat het om 10 tot 12 
medewerkers, in de drukte van het seizoen groeit dat 
aantal naar 50 of meer.
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Op 9 en 23 januari namen zo’n 25 gidsen deel aan een 
rondleiding door Frans Versteeg en Lex de Wever vanaf het 
Domplein naar de Tolsteegbarrière. Thema: het heelal, in het 
bijzonder ons eigen zonnestelsel. We liepen het ‘planetenpad’ 
(zie www.planetenpad.nl) vanaf de Zon op het Domplein, 
vlak bij de Pandhof, tot Jupiter aan Huize Hieronymus bij de 
Abstederbrug, met zijpaadjes naar de Nieuwegracht en de 
sterrenwacht Sonnenborgh.

Het planetenpad is ontwikkeld naar een idee van Rob Rutten 
en de zon is in april 1994 onthuld door Prinses Margriet. De 
acht planeten werden in 2018 door Louk Röell toegevoegd. 
De grootte van de hemellichamen en de onderlinge afstanden 
zijn op de Utrechtse planetenroute één miljardste deel van 
de werkelijkheid. Frans legde uit dat de aarde geen bol maar 
(een beetje) peervormig is en dat een ‘sterrendag’ geen 24 
maar 23:56 uur duurt. Meer duizelingwekkende weetjes over 
het heelal kwamen voorbij.
De zon op het Domplein is een grote bronzen bol, even groot 
als de torenklok op de Domtoren, die aan de onderzijde is 
afgeplat voor de stabiliteit. Rondom de bol staat de tekst 
SOL IUSTITIAE ILLUSTRA NOS - zon der gerechtigheid 
verlicht ons. De planeten zijn op verschillende plekken in 
de stad weergegeven als bolletjes op ronde metalen platen, 
met vermelding van de naam en de afstand tot de zon. Je 
kunt de planeten Mercurius, Venus, Aarde (plus de Maan) 
en Mars vinden in de Lange Nieuwstraat tegen gevels aan, 
Jupiter zit vast aan de Abstederbrug. De overige planeten 
Saturnus, Uranus en Neptunus bevinden zich respectievelijk 
in de Sterrenwijk(!) bij de IBB-studentenflat, bij het zwembad 
Kromme Rijn en bij Huis Rhijnauwen. Bij alle mini-planeten 
bevindt zich ook een QR-code waardoor je meer informatie 
kunt krijgen.

Zon, maan en sterren(wacht)
door Aart de Veer 

Foto: Alfred Sturkenboom

Sol Iustitiae Illustra Nos

In gesprek met Rob Bronckers over sterrenwacht 
Sonnenborgh 
In aanvulling op onze tocht had ik een vraaggesprek met 
Rob Bronckers. Rob is een enthousiaste vrijwilliger met 
een grote vakkennis bij de sterrenwacht Sonnenborgh. 
Rob is atoomfysicus maar heeft zich ook de astronomie 
eigen gemaakt. Hij is de maker van de hierboven 
genoemde site van het planetenpad.
Sonnenborgh is een bastion uit de 16de eeuw, opgericht 
ter verdediging van de zuidelijke binnenstad. Het sluit 
met een astronomisch(!) aantal bouwsteentjes aan 
op de vroegere stadsmuur. Vanuit het bastion kon de 
vijand beschoten worden. Dit is overigens maar eenmaal 
gebeurd, zie boven.
Vanaf 1850 is het bastion omgevormd tot sterrenwacht. 
Buys Ballot bestudeerde hier het weer (zon, regen, 
wind, temperatuur) maar het KNMI vertrok naar De 
Bilt begin 20ste eeuw toen de meetapparatuur voor 
aardmagnetisme te veel gestoord werd door ijzeren 
kinderwagens die over het singelpad gingen.

Sonnenborgh draait op een kleine staf (directeur en 
vier medewerkers) en liefst tachtig vrijwilligers. De 
stichting Sonnenborgh is eigenaar; er is ook een stichting 
‘Vrienden van Sonnenborgh’. Van dinsdag t/m vrijdag 
kun je er terecht – Museumkaart geldig. Zondagavond 
zijn er demo’s. Ook kun je een (betaalde) professionele 
rondleiding aanvragen. 
De sterrenwacht heeft drie koepels van waaruit het heelal 
met telescopen bekeken kan worden. Alleen ’s nachts 
natuurlijk, maar je kunt ook een demo krijgen in het 
opblaasbare(!) planetarium binnen. Hele schoolklassen 
komen daar kijken. Overdag kun je met een van de kijkers 
het logo van de universiteit in het Science Park zien.
Kijk voor meer informatie op sonnenborgh.nl

Foto: Privéarchief

Rob Bronckers
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Foto: Alfred Sturkenboom

Sonnenborgh

Foto: Alfred Sturkenboom

Mars in de Lange Nieuwstraat

Foto: Alfred Sturkenboom

Bastion Sonnenborgh

‘De aarde is geen bol maar een beetje 
peervormig en een ‘sterrendag’ is geen 24 

maar 23:56 uur’

Frans wees ons op de Nieuwegracht, tegenover het huis 
Loenersloot, op de twee rococogevels waarboven het beeld 
van Hercules staat die de aardbol teruggeeft aan Atlas.
In het park bij Sonnenborgh leidde Lex ons langs het beeld 
van de Spoetnik-kijker (met hond) van de hand van Oscar 
Wenckebach. Het beeld was vanwege de aardse kou voorzien 
van een sjaal en muts. Rob Bronckers - zie kader - vertelt mij 
later dat er in de sterrenwacht ook een ontvangststation was 
voor de bewegingen van de Spoetnik en andere satellieten.
Diverse ruimtereizen passeerden de revue, waaronder 
uiteraard het Apolloproject in 1969 met Armstrong als eerste 
mens op de maan.
De sterrenwacht is gebouwd bovenop een van de drie 
bastions aan de zuidzijde van de binnenstad. Achter twee 
raampjes bevinden zich schietgaten met kanonnen waarmee 
muitende Spanjaarden in 1574 beschoten werden. In de muur 
langs de singel lezen we over de stichting van Sonnenborgh 
en ook komt de oprichter van het KNMI, Buys Ballot, in 
1854 voorbij. Toen nog niet in De Bilt dus. We lopen langs 
de achterkant van bastion Manenburg, voorheen het atelier 
van Pieter d’Hont en nu van Amiran Djanashvili en Dick 
Aerts. Kort voor Sterrenburg wordt deze boeiende excursie 
afgesloten met een warme  drank bij Louis Hartlooper. Een 
mooie en leerzame ochtend!

Foto: Alfred Sturkenboom

Aarde en Maan in de Lange Nieuwstraat
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Zoals voor zo veel Utrechters geldt, begon mijn echte 
kennismaking met de stad toen ik 1984 ging studeren. 
Bijna dagelijks fietste ik van het historische centrum 
naar de Uithof, het laatste stuk tussen weilanden met 
schapen en appelbomen door. Ondanks dat de weilanden 
en schapen inmiddels verdwenen zijn, schetst dit wel de 
aantrekkingskracht van Utrecht voor mij: de geschiedenis 
die je in het centrum op bijna elke vierkante meter vindt, met 
daarnaast het vele groen in en om de stad. 
We wonen al een aantal jaren op een plek waar deze beide 
aspecten samenkomen: aan de noordkant van Lunetten, 
direct aan het groene Beatrixpark met de prachtige forten. 
Zowel het centrum als Amelisweerd (waar historie en groen 
ook weer mooi samenkomen) zijn niet verder dan 10 minuten 
fietsen. Voor mij de perfecte combinatie!
Jaren nadat we in Utrecht waren neergestreken kwamen 
we een aankondiging tegen voor de cursus Leer mij Utrecht 
kennen. Een afwisseling van de ‘standaard’ hoogtepunten 
zoals de Dom, met ook voor ons minder bekende items als 
het Zocherpark en de Sterrenwacht. Ik geloof dat er anderhalf 
uur per ochtend was gepland, maar we zijn altijd minstens 
twee uur onderweg geweest. Het enthousiasme van de gidsen 
was groot en er was altijd nog wel weer een leuk plekje om te 
bekijken of een gebouw om iets over te vertellen. 
Al vanaf het begin is voor mij de pandhof van de Dom het 
hoogtepunt in de Utrechtse binnenstad. Een mooie en 
rustige plek, heel fijn om daar even de drukte van de stad te 
kunnen ontvluchten. En dan kan een Gildewandeling voor 
verrassingen zorgen: waar ik altijd dacht tegen gotische 
bogen aan te kijken met eeuwenoude scènes uit het leven van 
Sint Maarten, werd ons duidelijk gemaakt dat alles van veel 
recenter datum was. Een illusie armer, maar wel een mooi 
verhaal rijker, een verhaal dat we ook graag verder vertellen 

Het woord is aan ...

Foto: Privéarchief

Patrick van Santvoort

als we met bezoek in Utrecht onderweg zijn.
Een ander leerpunt uit de cursus, waar ik nog vaak van 
profiteer, is dat je vooral omhoog moet kijken. Waar op 
straatniveau de panden met hedendaagse reclame uitingen 
zijn ‘verfraaid’, zie je op de bovenliggende verdiepingen een 
heel ander beeld. Of het nu om Jugendstilgevels gaat, om 
oude gevelstenen, of zelfs kogels in muren, het loont om de 
blik omhoog te richten!

‘Al vanaf het begin is voor mij 
de pandhof van de Dom 

het hoogtepunt in de Utrechtse binnenstad.’

De cursus was aanleiding om vaker met het Gilde op 
stap te gaan. Het thema was elke keer anders, maar de 
enorme kennis en het enthousiasme van de gidsen was 
een constante. Dat laatste was de aanleiding om te kijken 
of ik ook iets actiefs kon gaan doen bij het Gilde. Toevallig 
was er net een vacature voor baliemedewerker. En nu ben 
ik onderdeel van de groep mensen die dagelijks aan het 
puzzelen is om voor alle wandelingen een passende gids 
te vinden. Heel leuk, vooral als er soms ook gidsen binnen 
komen wandelen op de Lange Smeestraat. 
Ook dit jaar gaan we weer met het Gilde op pad, er blijft nog 
veel te ontdekken!

Foto: Gildearchief

Patricks favoriete plekje in de stad: de pandhof

Patrick van Santvoort
Utrecht: De stad waar historie en groen samenkomen
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Volksbuurtmuseum
Waterstraat 27
dinsdag t/m zondag 11-17 uur
Levensloop - verhalen over 
de kracht van kansen (t/m 12 
mei)  
Hoewel Wijk C als enige wijk 
in Utrecht nu nog met een 
letter wordt aangeduid, is de 
wijk inmiddels erg veranderd. 
Nog steeds wordt er dicht op 
elkaar geleefd en er liggen 
ook nu allerlei uitdagingen 
in het samenleven. In het 
museum vertellen inwoners 
van Utrecht hoe zij aankijken 
tegen thema’s die in de 
volksbuurt spelen en nog 
steeds actueel zijn.

Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
dinsdag t/m zondag 11-17 uur
De schepping van de 
wetenschap (t/m 2 juni)
Tussen religie en wetenschap 
heeft het altijd geknetterd. 
De twee hebben innig 
samengewerkt maar kunnen 
ook keihard botsen. En tot op 
de dag van vandaag hebben 
ze onverwacht veel met 
elkaar gemeen.

Centraal Museum
Agnietenstraat 1
dinsdag t/m zondag 11-17 uur
Op scherp: fotorealisme 
nader bekeken (t/m 9 juni)        
Deze expositie toont 
hyperrealistische werken van 
over de hele wereld, inclusief 
stukken uit het eigen depot. 
Het museum heeft zelfs de 
grootste collectie Amerikaans 
fotorealisme van Europa op 
één locatie. 

Museum Speelklok
Steenweg 6 
dinsdag t/m zondag 11-17 uur
Maak ’t Even. 
Muziekmachines & 
duurzaam design (t/m 8 
september)
Actuele dilemma’s waar 
de makers van de unieke 
collectiestukken van dit 
museum eeuwen geleden 
ook al tegenaan liepen! De 
expositie geeft inzicht in de 
keuzes die deze uitvinders 
destijds maakten en waar 
ontwerpers van nu voor 
staan. Is de sleutel tot een 
duurzame toekomst in het 
verleden te vinden?

Ten slotte

Museumtips 

Chacun a deux patries: la sienne et la France. Deze spreuk 
maakt duidelijk dat wij ons als Nederlanders in een 
bevoorrechte positie bevinden: zomaar twee vaderlanden tot 
je beschikking hebben is niet niks. Maar dan moet je de taal 
van dat niet-Nederlandse vaderland toch een beetje spreken, 
of althans begrijpen. En dat is een hobbel die velen niet 
kunnen nemen. 
Nu heb ik tijdens mijn studie Frans aan de (toen nog Rijks)
universiteit Utrecht de nodige lenigheid ontwikkeld om mij in 
die taal uit te drukken. Zo was ik eens op vakantie in Frankrijk 
en verzeilde op een zondagmorgen in een Frans kerkje. 
De pastoor vroeg toen tijdens de mis wie van de beminde 
gelovigen de lezingen wilde verzorgen. Omdat niemand zich 
daartoe geroepen voelde, ben ik maar naar voren gelopen om 
die taak te vervullen. Na afloop van de mis dankte de pastoor 
me en zei: ‘Zo te horen komt u uit Parijs’. Ik heb hem toen 
maar in die waan gelaten.
Wat te doen als je ergens in Frankrijk verzeild bent geraakt, 
in een streek waar je de weg niet kent en die gereserveerde 
camping, waarvoor je zoveel geld hebt betaald, toch vlakbij 

moet liggen? Goede raad is niet duur maar je moet dan wel 
een raadsman weten te vinden.
Tijdens diezelfde vakantie gebeurde het dat ik aan het 
wandelen was vlakbij het huisje dat we gehuurd hadden. Op 
de terugweg stopte er vlakbij ons huisje een Nederlandse 
auto met een echtpaar dat kennelijk de weg niet wist naar een 
camping in de buurt. Ze konden er niet uitkomen met hun 
routebeschrijving en vroegen mij in hun ‘beste’ Frans hoe ze 
verder moesten rijden. ‘Pouvez-vous camping Soleil Brillant?’ 
Op zo’n onbeholpen vraag had ik bijna geantwoord ‘Ou, je le 
poux.’
Maar met een gevoel van medelijden legde ik hun in het 
Frans uit hoe ze verder moesten rijden, steeds herhalend 
of ze begrepen wat ik hun had gezegd. Door die herhaling 
viel het kwartje uiteindelijk en dankbaar wilden ze hun weg 
vervolgen: ‘Merci beaucoup Monsieur’ kwam er nu feilloos 
uit. Op dat moment kwam mijn vrouw de deur uit met de 
hoorbare vraag: ‘Thom, waar zijn de autosleutels?’ In de auto 
van het Nederlandse echtpaar moet er wel stevig gevloekt zijn 
om deze onthulling.

Geen woord Frans bij 
Column door Thom van Rossum  
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Een Paradijsvogel of echte gezinsman?
door Johan Le Fèvre 

Dit had je niet willen missen: vrijdag 15 maart trad onze 
collega-rondleider Peter Gieling op in het Werftheater. 
Daar vindt gedurende de hele maand het festival Utrechtse 
Paradijsvogels plaats. Die vrijdag trad het Grachtensmartkoor 
op. De welluidende bas van Gildegids Jan Mulder was 
goed hoorbaar. Maar sorry Jan, ik kwam vooral voor het 
pauzenummer: oudpolitieman en stadgids Peter Gieling! 
Hij kwam vertellen wat het is om onder zijn hoede Utrecht 
te leren kennen. ‘Om te zien moet je kijken’ was zijn 
Cruyffiaanse motto. Omhoog naar de Domtoren, maar 
ook omlaag naar de struikelstenen en dat steentje in de 
Bruntenhof (nooit gelezen?).

In wijk C geboren kent Peter de geschiedenis van de 
handvoetboogwijk en haar bevolking op zijn duimpje. Als 
politieman op straat maakte hij zijn vuurdoop mee met de 
RAF-aanslag in de Croeselaan. Méér echter dan door dit soort 
gebeurtenissen is hij als mens gevormd door wat hij zag in 
de junkentunnel onder Hoog Catharijne in de jaren tachtig en 
negentig. Zijn kleinbehuisd opgroeien in de Kroonstraat en 

de warmte van zijn familie zal daar zeker een rol bij hebben 
gespeeld. Peter had mooie verhalen over zijn overgrootvader, 
grootmoeder en zijn moeder die zijn donkergekleurde 
tante toen al moest verdedigen tegen discriminerende 
opmerkingen en pesterijen. Als hij de rondleiding ‘sterke 
Utrechtse vrouwen’ doet, gaat het dus niet alleen over Trijn 
van Leemput.

 ‘Om te zien moet je kijken’

Dat zijn misdaadrondleiding een must is, daar is geen twijfel 
over.

Theaterdirecteur Yvonne Groeneveld interviewde Peter, trok 
af en toe aan haar oor om hem tot zwijgen te brengen. Dat 
dit niet altijd lukte, heeft niemand in de zaal betreurd: Peter 
kreeg een hartelijk applaus aan het einde.

Monumentale bomen herdrukt! 

Door de enorme belangstelling voor het leuke boekje over de 
monumentale bomen in Utrecht was de eerste druk binnen 
een jaar uitverkocht.
Inmiddels is door de Bomenstichting een herdruk van het 
boekje gemaakt en heeft het een nieuwe frisse omslag 
gekregen!
In het boekje staan niet alleen de mooie monumentale 
bomen van Utrecht (met foto’s!) vermeld, maar is ook een 
wandelroute opgenomen met daarop aangegeven waar je al 
deze prachtige oude bomen kunt vinden.  

Het boekje, dat slechts drie euro kost,  is verkrijgbaar bij 
Boekhandel Bijleveld, boekhandel Steven Sterk en mede-
auteur en Gildegids Aart de Veer.

Foto: Johan Le Fèvre

Peter Gieling en Yvonne Groeneveld

Foto: Johan Le Fèvre

Peter als Utrechtse Paradijsvogel



Bij de Werven	 22

Puzzel 
door Thom van Rossum 

Vorige puzzel

In de serie Bekende Utrechters ging het de vorige keer over 
vier stadgenoten die hun sporen hebben verdiend in het 
ondernemerschap. De oplossing luidt als volgt:
1. Autohandelaar die Bastiaan het hof heeft gemaakt: Jan 
Jongerius
2. Ondernemer die met aapjes en paarden het Utrechtse 
straatbeeld indertijd bepaald heeft: Aart Schoonhoven
3. Uitvinder van het volkorenbrood wiens naam rijkdom 
garandeert: Do Schat
4. IJzersterke machinefabrikant die niet in jaffasinaasappels 
deed: Louis Smulders

De tekening van Henk van Hilten bleek zo moeilijk te zijn dat 
alleen (wederom) Bert Barten de plek heeft kunnen vinden. 
Hierbij zijn antwoord en de reactie van Henk daarop: 

Bert is, ondanks dat hij vraag 1 en 2 niet kon beantwoorden, 
de winnaar van deze puzzel en kan zijn prijs ophalen op het 
Gildekantoor!

Nieuwe puzzel

In de serie Bekende Utrechters gaat het nu over vier 
stadgenoten die een functie hadden op kerkelijk gebied.
1. Bisschop uit de vorige eeuw van de oude stempel met als 
wapenspreuk Eternitate Laboramus.
2. Kardinaal uit de vorige eeuw die de Duitse bezetter stevig 
van repliek heeft gediend.
3. Sociaal bewogen pater uit de vorige eeuw die in Wijk C veel 
tot stand heeft gebracht.
4. Theoloog uit de zeventiende eeuw die een straat heeft vlak 
bij de volgende fase van de Illustere School.

Weet je de puzzel op te lossen of kun je vertellen waar de 
tekening van Henk van Hilten is gemaakt? Je kan je antwoord 
voor 1 juli 2024 mailen naar kantoor@gildeutrecht.nl of, als 
je liever pen en papier gebruikt, opsturen naar Redactie Bij de 
Werven, Lange Smeestraat 7, 3511 PS Utrecht.

Bert Barten had geen antwoord op vraag 1 en 2 en 
stuurde de volgende mail:

vraag 3: dit is natuurlijk Do Schat. Ik weet niet zeker of 
zijn naam rijkdom garandeert, eerder suggereert. 
Maar goed, lang geleden zat ik in café Jansdam, dat 
toen, vóór de explosie die er ooit plaatsvond, nogal 
een D66-bolwek scheen te zijn. Ik zat er mijn (Volks)
krant te lezen, toen er iemand op mij afstapte. ‘Meneer, 
geeft u mij nou eens een goed stemadvies’ was zijn 
binnenkomer. Er zouden namelijk enige weken later 
verkiezingen worden gehouden. Mijn reactie was dat dat 
nogal van je maatschappelijke positie afhing wat voor 
jou de beste keus was. Kennelijk vond hij dat een goede 
reactie, hij kwam erbij zitten, bood me een biertje aan en 
stelde zich voor ‘Do Schat’. We hebben nog een hele tijd 
aangenaam met elkaar gesproken waarbij hij een prettig 
spreker alsook een goed luisteraar bleek te zijn. Over een 
stemadvies hebben we het niet meer gehad.
 
vraag 4: jaren geleden hoorde mijn partner in het 
radioprogramma Vroege Vogels dat het Woudagemaal 
in Lemmer voor publiek geopend was, en in werking! 
We zijn direct vertrokken en zagen daar, jawel, de 
stoommachines van Machinefabriek Jaffa. Die lag aan 
de Vleutenseweg; de villa van waarschijnlijk de directeur 
staat er nog, met de naam in de gevel. Een imposant 
gezicht, zo’n stoommachine in werking. Ondanks de 
afstand waren we op tijd in Lemmer; toen we het gebouw 
verlieten stond er een rij van meer dan 100 meter te 
wachten.

Bert: De tekening moet gemaakt zijn in de kruidentuin 
van het Universiteitsmuseum. Ik ben ter plaatse gaan 
kijken en ontdekte dat Henk niet op de begane grond 
kan hebben gestaan, maar iets hoger. Ik durfde niet op 
het bankje te klimmen dat daar staat; het was nogal 
glad dus ik was bang er sneller vanaf te vallen dan ik 
erop kon stappen, dus dan maar niet. Ook heb ik nog 
gedacht aan een standplaats in een van de huizen aan 
de Nieuwegracht. Maar ja, hoe kom je daar binnen? Een 
goed verhaal misschien, of connecties? Of had Henk bij 
het museum even een huishoudtrap te leen gevraagd? 
Misschien kan hij daar zelf nog eens uitsluitsel over 
geven.

Henk: Wat een leuk verhaal van Bert. De conclusie is dat 
hij het geraden heeft. Het was een oude schets (1999) die 
ik uitgewerkt heb. De bomen waren duidelijk gegroeid. 
Het idee van het trapje van Bert is de tijd die er ligt 
tussen schets en definitieve tekening: 24 jaar.

Foto: Het Utrechts Archief

directeurswoning Jaffafabriek aan de Vleutenseweg

vraag 4: jaren geleden hoorde mijn partner in het 
radioprogramma Vroege Vogels dat het Woudagemaal 
in Lemmer voor publiek geopend was, en in werking! 
We zijn direct vertrokken en zagen daar, jawel, de 
stoommachines van Machinefabriek Jaffa. Die lag aan 
de Vleutenseweg; de villa van waarschijnlijk de directeur 
staat er nog, met de naam in de gevel. Een imposant 
gezicht, zo’n stoommachine in werking. Ondanks de 
afstand waren we op tijd in Lemmer; toen we het gebouw 
verlieten stond er een rij van meer dan 100 meter te 
wachten.
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De Achterpagina  
door Henk van Hilten  
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Waar is deze tekening gemaakt?  � tekening: Henk van Hilten

DE ACHTERPAGINA


